Godelieve Melckenbeeck

Geboren op 23-02-1941 te Aalst

Overleden op 05-04-2006 te Aalst
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Liefdevol aandenken aan

Mevrouw

Godelieve MELCKENBEECK

weduwe van de heer Camiel VAN den ABBEELE
echigenote van de heer Eddy VAEGENHENDE

Geboren te Aalst op 23 februari 1941 en godvruchtig overleden
in het Onze-Lieve-viouwziekenhuis op 5 apnl 2006,
gesterk! door de sacramenten van de ziekenzalving.

MNamis op zondag 7 mel 2006 om 10 wr
in de Sint-Martinuskerk te Lede,

De farnikes MELCKENBEECK, VELLEMAN, VAN den ABBEELE,

WAMN WESEPOEL en VAEGENHEMNDE danken u voor
uw Dlijken van deelneming.

We hebben vannacht een ster uitpezocht
Voor onze oma die moes! gaan

Mu straalt daar steeds die éne ster

Di 15 onze oma elgenlijk nook weggsgaan

Lieve, oma

Als we naar de hemel kijken

Duwven we de wolkjes opa

Daar schijnt altijd de zon

En wij denken aan jou en jij zan ong
Owma, leven is als sneauw

Ja kurit het niet bewaren

Becankt oma, dat jij er was

Steffi, Jessie, Thomas, Stetarie, Shirkey @n Bryan

Begr, De Ras el 053/ 80.08.08
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Herinner mij
maar niet in sombere dagen.
Herinner mi),
In stralende zon,
hoe ik was,
toen ik alles nog kon.






