Blanca Paula Mertens

Geboren op 14-09-1910 te Wanzele
Overleden op 02-09-1981 te Aalst

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

Met angst leefde |e de laatste tijd.

Je dacht steeds : =zal ik er morgen nog zijn 7=
Je voelde je eenzaam en allean,

Je miste de liefde van je man,

Maar nu God je roept is alle angst overbodig.
Het leven is een weg naar de Heer,

Die weg was hobbelig,

de omgeving soms mistig en donker,

maar gesteund door Jezus,

doorbrak je de wolken

an dan scheen opnieuw de zon.

MNooit kon je stilstaan

de tijd ging snel, maar goed.

Nu moet je afscheid nemen,

Ja zinkt weg in de diepste slaap die je ooit
sliap.

Hoor, de klokken roapen Je.

Je moet Gods stem volgen,

Wees niet meer angstig

Je gaat niet met lege handen.

Wees blij, lach en zing

Je bent op weg naar het esuwige feest.

Je wordt reeds toegewuifd door je lieve
echigenoot,

En dan opnieuw samen

kijkend naar de kinderen en kleinkinderen

vertel j@ hem het ‘einde van je lang en mooi
vnmaqj&_ "
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Ter Herinnering aan

Blanca, Paula MERTENS

weduwe van
Dr. Gerard GABRIELS

geboren te Wanzele op 14 september 1510
heengegaan te Aalst op 2 september 1931
gesterkt door de sakramenten der zieken.

Mark en Mikijs GABRIELS-DE BLEEKER,
Guy en Frieda GABRIELS-DE WINNE,
Mieke, Katrien, Hilde, Griet, Frederika,
Linh, Hung en Dung,

Willy en Beth GABRIELS-COLRUYT,
Kristien, Sofie. Anneleen, Lut en Kaat,
Hugo en Anita VOGELEER-GABRIELS,
Jaak, Kris en Jan,

Johan en Marie-Josephe GABRIELS-MICHELS.
Wim, Inge en Caroline,

Fritz en Frida WOLLAERT-GABRIELS,
Ralph en Ludwine GABRIELS-VERA,
Gesrt en Kathleen,

Chris en Francine GABRIELS-ROELANDT.
Katja, Isabelle. Véronique en Dominique.

De families MERTENS, GABRIELS, VAN IMPE
en VAN BEVER,

dganken voor de blijken van deelneming.

GEDENK HAAR IN EEN VROOM GEBED.
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