Frans De Gucht

Geboren op 22-06-1907 te Overmere
Overleden op 08-07-1988 te Overmere
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be
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AANDENKEN AAN
DE HEER

FRANS DE GUCHT

Echtgenoot van mevrouw
Paula Van de Wiele

Geboren te Overmere op 22 juni 1907
en naar het eeuwig leven overgegaan
in het Rustoord te Overmere
op 8 juli 1988
Gesterkt door het H. Sakrament der
zieken en de Pauselijke Zegen.

Lid van verscheidene godvruchtige
genootschappen

De families:
De Gucht, Van de Wiele, Van Driessche
en Blancquaert,

danken U voor uw deelneming in de
rouw en blijken van genegenheid
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Hoe ouder mensen worden, hoe meer ze
aan elkaar gehecht worden. Want voor
de ouderdom gelden alleen nog de rela-
tie, al het andere wordt als bijkomstig
beschouwd.

Zo was het voor Frans en Paula.

Zoals Frans het brood was voor velen
tijdens zijn actief bakkersleven, zo was
hij in zijn laatste levensjaren de benen
van Paula, zijn vrouw.

Hij voerde haar in het rusthuis waar-
heen zij wilde, hij was voor zijn Paula
een onmisbare schakel in haar leven
geworden.

Zo hoopten zij beiden een hoge ouder-
dom te bereiken. Maar éénmaal komt
het uur van het afscheid. Daarom valt
het ook zo zwaar te moeten scheiden.
Als gelovige mensen kunnen wij dan
ook niet anders dan zeggen: vaarwel en
tot ziens Frans.

Paula, kinderen en kleinkinderen, laten
wij elkaar niet vergeten. Want de liefde
blijft duren over de grens van de dood
heen. En ik hoop dat wij elkaar eens
zullen terugzien in het eeuwige Vader-
huis van God.

Begraf. Roels-Rombaut, Margote 71
Wichelen Tel. 052/ 42 30 92
druk brabo - bohemen 28 wichelen




