GabriéllaEmma Mertens

Geboren op 09-03-1918 te Overmere
Overleden op 03-06-2010 te Overmere
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

Liefdevol aandenken aan

MV Ty

weduwe van de heer Gerard Verbeken

Geboren te Overmere op 9 maart 1918 en
overleden in het rusthuis “Ter Meere”
te Overmere op 3 juni 2010,
gesterkt door de ziekenzalving,

De familie dankt u oprecht voor el
troostend woord en blfik van medeleven
tidens deze moeilike momenten,

Wiy, Indeken.be

‘Diegener die ik lietheb vorlsat ik
ﬂ“ onmt dliegeien die ik fefad ferg fe vindan.”

Liefste mit,

Duizenden herinneringen heb ik aan jou, jij die achter
mijn fietsje aanholde, jij die mijn haren viocht, jii die mijn
knie verzorgde na de zoveelste valparti, ji die samen met
mij mijn huiswerk maakte en uren gezelschapsspelleties
speelde, jij die telde hoeveel roziinties ik nog mocht eten
Je was altiid in voor een grapie, voorafgegaan door een
vette knipoog,

Maar wat ik me het meest herinner i de blik in je
ogen, vooral je blik als ik je teleurstelde, je brak mijn
hart keer op keer met die blik. Maar als je trots was liet
je het dan ook ten volle blijken.

de was een tweede moeder en ik voelde me thuis bi
jou maar soms was je droevig, in jezelf gekeerd, dan
wist ik dat je aan hem dacht, mén pit, de man die e
veel te snel hebt verloren en waar je zoveel van hield,

Lieve mit, ik laat je gaan naar hem die al zo lang op je
wacht. Bedankt voor je onvoorwaardelijke liefde,
slaap zacht

Kim
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