Hermina Mertens

Geboren op 15-04-1909 te Nieuwerkerken
Overleden op 19-03-1994 te Gent
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Moeders sterven niet
zij leven wvoort

in hen

die zij liefhebben.

.|.

VROOM AANDENKEM AAN
MEVROUW

HERMINA MERTENS

weduwe van de heer
LODEWILJK SMET

Geboren te Mieuwerkerken op 15 april 1909
en godvruchtig overleden te Gent
op 19 maart 1994,

voorzien door de H. Sacramenten der zieken.

De familie dankt oprecht
voor uw aanwezigheid

uw gebed

uw blijken van medeleven.

Als moeder ons zo onverwacht wverlaat, getrof-
fen door de dood, dan is het zeer pijnlijk.

We hebben wveel aan haar te danken. Zeer veel|
heeft zij voor ons gedaan en wellicht ook veel
dat we niet weten. We zouden haar dankbaar
willen bij ons houden. De dood heeft dit echter
onmogelijk gemaakt.

Stil is zij heengegaan. We zullen haar missen.
De lege plaats in haar huis kan door niemand
worden vervangen. We willen van haar de beste
herinneringen bewaren. We willen onze dank
uitdrukken door de Heer voor haar te bidden.

Beste kinderen, kleinkinderen en familie, onwver-
wacht ben ik teruggekeerd tot de Heer, om mi]
bij mijn beminde echtgenoot te woegen. Mijn
werk op aarde is volbracht. Ik zeg u geen vaar-
wel, maar tot weerziens. Leeft allen gelukkig
en vergeet mij niet.

begraf. de rycke, (053) 83 54 2

druk. van damme-ottoy



