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Ik geloof dat mijn Verlosser leeft. en dat Hij
mij zal doen verrijzen ten jongste dage. ( Job)

T

Bidt voor de ziel
¥an

Mijnheer Jozef Mertens

echtgenoot van Mevrouw HEMRIETTE BAYEMNS

geboren te Overmere op 1 februari 1914 en pod-

vruchtig overleden in de kliniek te Zele op 16 juli

1968, Yoorzien van de HH. Sacramenten. QOud-Scrij-
der — Lid van de confrerie van H, Barbara,

Deze zorgzame en werklustige man is in de kracht
van het leven waardig bevonden door God om Zijn
heerlijkheid te delen,

Reeds een hele tijd had de ziekte hem te pakken
en liet hem slechts toe op halve kracht te werken,
Flots en vrijwel onverwachet nam de ziekte toe en op
korte tijd verloor een jong gezin zijn vader, die er
nog zo hard nodig was.

Van hemzal ans het beeld bijblijven van een man
die zich gecffert heeft voor zijn gezin, en van een
vader die niet opzag tegen Twaar ¢n ongazond werk
dat hem tenslotte het leven zou k s:en. Enkel de
liefde voor vrouw en kinderen kan ons verklaren
waar hij de kracht en de moed vandaan haalde om
vol te houden. Bij zijn heengaan blijven wi] met
vraagtekens, want Gods raadsbesluiten zijn voor
ons, mensen, vaak ondoorgrondelijk. Toch weten
we dat Hij enkel het goede met ons voorheeft en
dat geeft ons vertrouwen tegenover dit gebeuren.

Beste Vrouw en kinderen, ik heb u liefgehad en

—

geprobeerd u wat vreugde te bezorg.... Ons samen-
zijn is kort geweest. Houde van elkander; die liefde
zal uw vreugde zijn spijt mijn blijvende afwezigheid,

Dierbare zusters en familie, in stervensnood
weet men pas wat men aan elkaar heeft. Bewaart de
vredeonder elkander enbidt voor mijn esuwig geluk.
Heer geef uw dienaar Jozef de eeuwige rust: dac het
eeuwig Licht hem verlichte en dat hij ruste in Uw
vrede Amen.

Uw deelneming in het verlies van hem die ons
zo dierbaar was, schonk ons veel troost, en Uw
gebed was een kostbare hulp voor onze welbe-
minde overledena.

Wij danken U daarveor van harce.

De familiecs MERTEMNS BAYEMNS
BUYLE De MEULEMEIR
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