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Uw gelovigen. Heer, gaan tot een ander leven
over, zij sterven niet, {Prel. Mis der Overledenen)

Liefdevol aandenken
aan da heer

RAYMOND MERTENS

Voor het tijdelijke leven geborente Overmere, de

12 mei 1885 en te Lokeren, het eeuwige leven in-

gegaan op 28 mei 1965. Gesterkt door de H.H.5a-

kramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.
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Met grote bewondering denken wij terug aan
het voorbeeldige leven van de achtbare overle-
dene. Heel zijn leven getuigt van een sterk, goed
en innemend karakter, waarvan de zedelijke
schoonheid nog gesteund en verhoogd werd door
zijn diep kristelijke overtuiging, door zijn ver-
knochtheid aan Kerk en priesters.

Want zo lang hij kon, heeft Raymond zich geen
enkele moeite ontzien om toch in de zondagsmis
op post te zijn, zondagsmis, die hem moed en
sterkte gaf voor de volgende dagen. Toen het
hem echter onmogelijk werd om nog van zo ver
naar het huis van O, L. Heer te komen, liet hij
zeer gaarne als zeer trouw lid van de H. Hart-

bord, bij elke hoogdag ©. L. Heer, die aldus zon
en geluk in zijn leven bracht, aan huis brengen.

Raymond heeft daarenboven in zijnleven graag
en hard gewerkt, maar midden dat onverpoosd
werken bleef hij liefdevol en edelmoedig voor
iedereen. — Door zijn sterke wilskracht, ge-
sterkt door hierboven heeft hij de beproevingen
in zijn leven en zeker zijn laatste levensjaren
moedig gedragen en geduldig aanvaard, zonder
klacht, helemaal overgegeven en gericht op God.

Schoon was zijn leven, schoon zijn heengaan,
des te schoner is voorzeker de kroon, welke de
Opperste Meester hem reeds geschonken heeft.

Beste familieleden. hartelijk dank voor Uw
grote genegenheid en goede zorgen. Denkt aan
mijn voorbeeld voor uw leven en vergeet mij niet
in uw gedachten en in uw gebed.

Vrienden en kennissen, dank om wat U voor
mij gedaan hebt. Vergeet mij niet in uw leven
en bidt voor mij in uw zondagsmis.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U!
(300 d.afl.)

Uw gebeden zijn een ware lafenis voor de
ziel van onze duurbare overledene.

Wij danken U daarvoor van harte.

De familién
Mertens en Baeck.
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