Kamiel Van Der Stricht

Geboren op 18-11-1861 te Overmere
Overleden op 17-05-1929 te Overmere
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be



http://www.indeken.be/

De beste bereiding tot den dood is fe vinden in

eene volmaakte overgeving aan den wil des Hee-
ren. s (H. VINC. 4 PAULO)
BID VOOR DE ZIELERUST VAN
MIJNHEER

KAMIEL VAN DERSTRICHT

geboren te Overmeire den 18 November 1861,
aldaar overleden den 17 Mei 1929,
Versterkt door de H. Sacramenten der stervenden
Lid der confrerie van het H. Sacrament, van den
Derden Regel, van het genootsch, v. d, H. Francis-
cus-Xaverius en andere godvr, genootsChappen.
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Hij was een man van geloof, eenvoudig en recht-
veerdig, Go. vreezend en afwijkend van 't kwaad,
Zacht van inborst, vreedzaam van gemoed, ge-
dienstig voor iedereen, genoot hij de achting van
allen. — Daar hij van jongs af Gods geboden on-
derhield heeft hij tegen God niet gemord toen de
beproeving hem overviel, maar hij is in de vreeze
Gods onwankelbaar gebleven en heeft altoos den
Heer bedankt. (JoB 1) — Gezegend zij de Heer,
want Hij heeft de stem mijns weenens gehoord;
op Hem heeft mijn hart gehoopt en ik ben gehol-
pen geworden. (PS. XVII 6)

Vaartwel, duurbare zusters, bloedverwanten en
yrienden ; wilt niet weenen bij mijn afscheid ; God
stelt een einde aan mijn lijden om mij een eeuwig
geluk te geven. Hebt dank voor uwe liefde en zor-
gen en weest mij steeds in uwe gebeden indachtig.
Eens zien wij hierboven elkander weder.

Zoet Hart van Jezus, maak dat ik U meer en meer
beminne. (300 dagen aflaat.)

Zoet hert van Maria, wees mijne zaligheid.
(300 dagen afl.)

Overmeire. drukkerii Ach. D’hooge-Suy.







