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Tk ben de wverrijzenis en het leven : wie in
Mij gelooft, zal leven, ook al is hij
gestorven. {Jo. 11, 25)

T

BID VOOR DE ZIEL VAN

DAME
Maria-Theresia VAN DER STRICHT

weduwe van de heer
Frans DE PAUW

Lid van het Vrouwenverbond van Katholieke
Actie - Oud Voorzitster van de N.V. ¢« La
Sempernova» - Ridder in de Kroonorde.

geboren te Schellebelle, de 14 april 1886 en

overleden te Sint-Amandsberg, op Paasdag,

17 april van het jaar O. H. 1960, ten gevolge

van een smartelijk ongeval, wvoorzien wvan
de Troostmiddelen der H. Kerk.

Bij het jubelen wvan de paasklokken is
haar schone en gelouterde ziel tot haar
Schepger teruggekeerd. Pasen werd woor
haar de dag waarop zij de wenkende stem
van de Verlosser mocht horen : « Goede en
trouwe dienares, treed binnen in de vreugde
en de vrede des Heren ».

Zij was een edele vrouw. Haar diepe
godsdienstzin en haar fijngevoelig hart, een
grote bezorgdheid voor haar familieleden en
een mild begrip voor alle nood waren de
edele trekken die haar leven hebben ge-
tekend en het schoon hebben gemaakt voor
God en tegenover de mensen.

Zij was een trouwe echigenote, die haar
g;gn ll:fﬂewl te&'zijéje stond en ?ﬁ hem, na

in vroege dood, dapper wve in de
leiding van het bedrijf. -

Zij was een echte goede moeder. Eerst
voor haar kinderen die ze een goede op-
voeding bezorgde en die ze steeds door haar
voorbeeld is voorgegaan. Tot haar laatste

dag droeg ze hen allen in 't harte en was
ze om allen bezorgd.

Maar ze was ook een moeder voor haar
werknemers. Ze zag in hen mensen met een
persoonlijke waarde, medewerkers in het
bedrijf die door hun werk recht hadden op
haar goede zorgen. Lang véor sociale wet-
ten de verhouding tussen patroon en werk-
nemers regelde, deed zij voor hen méér dan
die wetten nu voorschrijven. De noden in
hun gezin werden overvlcedig gevuld met
stoffelijke goederen die zoveel meer waarde
kregen omdat ze door een meevoelend
moederhart werden geschonken.

Veel heeft ze geleden : kruisen en be-
proevingen werden haar niet gespaard. Maar
moedig en offerend heeft ze de beproeving
aanvaard : op de koninklijke weg wan het
kruis is zij de Heer gevolgd, met geloof
en vertrouwen. Door het lijden naar de
zegepraal.

Mijn dierbare kinderen en kleinkinderen,
'k beminde u allen zozeer. Onverwacht is
onze scheiding. Mijn hartewens is : dat gij
één blijft in liefde en trouw aan de kriste-
lijlke principes die ik u steeds heb voor-
gehouden.

Familieleden en wvrienden. blijft mij in
uw gebeden indachtig.

Mijnheer en Mevrouw Joseph DE PAUW-
VAN DE WOUWER :

Mijnheer Florent DE PAUW. dokter in de
Rechten ;

Mijnheer en Mevrouw Joris DE PAUW-
EECKHOUT ;

De families VAN DER STRICHT. DE
PAUW, BECQUE en VAN HEDDEGHEM,

BEDANKEN.
Begrafenisond. Delporte, Forelstraat, Gent.




