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En de bronzen klokken luiden
droaf hun klankenfantasie
en zl] dulden door hun luiden
op een afzcheldesmeladie.

.l.

DANKBAAR AANDENKEN AAN

MEVROUW

Adeline LIEVENS

Weduwe van de Heer
Jozet VENNEMAN

geboren te Smetlede op 28 januari 1896 en aldaar
godvruchtig overleden op 23 maart 1987, gesterkt
door het H. Sacrament der Zieken en de Pause-
lijke Zegen,

Mensgen zlin een vogelviucht
mensen gaan voorbij

alle uren van de dag

komt de dood hen naderbil
mensen worden adem|oos
kunnen niet bestaan

als hun namen nist voorgoed
In Uw hand geschreven staan.

Zeer cud mocht ze worden en nog steeds be-
schikken over gezond verstand en geheugen.

Za hield heal innig van haar kinderen en klein-
kinderen en mocht zich In hun wederliefde ver-
hsugen.

Samen en op mekaar vertrouwend is ze met ons
door het leven gegaan, haar zorg en steun atem-
man ons diep dankbaar.

Wi} danken dan ook de Vader dat zijn gaven zo
zichthaar mochten worden in het bestaan van
deze assnvoudige vrouw die wi moader noemden.

Met veel vertrouwen bidden wi :

Heer, onze God, neem haar op in Uw eeuwlge
lietde en schenk haar Uw blijvende vreugde en
vrede,

De familles : VENNEMAN, LIEVENS,
DE SMET en DACUS,

danken U wvoor uw aanwezigheid.

Druk. D& Brauwer - Qordegam



