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DIT WEZE EEN AANDEMKEN
EN EEN VRAAG TOT GEBED
voor de zielerust van de heesr

Daniél LIEVENS

weduwnaar van mevrouw
JULIA VAN HAUWERMEIRIN

en echtgenoot van mevrouw
ANNA MARIA RUYSSINCK

geboren te Lede, op 25 april 1898, en er
overleden op 8 januari 1971, gesterkt door de
HH. Sakramenten der zieken.

Gewezen schepen,
Ondervoorzitter van de plaatselijke Bond woor
Grote en Jonge Gezinnen.

Lid van wverschillende godvruchtige
genootschappen.

Daniél was een man met een klaar doorzicht
Sterk als graniet was ook zijn oordeel dat nie-
mand kwetste. Hij was een echte vader die
met volle overgave voor zijn gezin heeft ge-
werkt, ook in de herfst van zijn leven,

Zijn lieve echtgenote, kinderen en kleinkin-
deren hielden zoveel wvan hem, omdat hij een
mens was om wvan te houden.

Daniél was waarachtig en trouw in zijn
vriendschap. En deze vriendschap maakte wvan
hem een soclaalvoelend mens die zijn geluk
wilde meedelen aan de anderen, aan de wvelen
die hij in de sociale organisaties en later als
schepen wvan onze gemeente heeft geholpen en
gediend.

Door dit heerlijke leven lag een diep geloof
in God als een gouddraad geweven. Wij danken

God om al de wriendschap die van deze flinke
man en wvader is uitgegaan.

Met fierheid mocht hij zeggen : mijn taak is
volbracht, en vol vertrouwen zijn God tegemoet
gaan.

Lieve echtgenote, ik dank u voor uw zachte
an trouwe aanwezigheid. Als een dappere vrouw
an moeder zijt gij geen enkel ogenblik van mijn
ziekbed geweken. Met groot geduld en liefde-
volle attenties hebt gij onze kinderen geleid
en van ons gezin een hemelhuis gemaakt. De
goede God zal u daarvoor belonen im de blij-
vende genegenheid van onze kinderen en klein-
kinderen.

Mijn lieve kinderen. mijn beste kleinkinde-
ren allemaal, ook in de dood blijft gij mij zo
nabij en zo dierbaar. Samen zullen wij bidden
en voor elkaar ten beste spreken bij de Gever
van alle goed.

Dierbare familieleden, vrienden en kennissen,
en gij vooral, die mij als ziekenverpleegster
zo geduldig hebt verzorgd, heb dank wvoor uw
genegenheid. Vaert wel ende levet scone,

Lieve Vrouwe wvan Lede, spreek voor hem ten
besie die U zo vereerde en draag hem in Uw
moederhanden naar de Heer.

Zijn echtgenote,
Zijn kinderen en kleinkinderen,

De families Lievens, Verbeke. Ruyssinck. Oste,
Van Hauwermeiren en Verbeke

danken U voor uw gebeden en blijken wvan
kristelijke deelneming.

Begrafenissen G. De Ras. Lede



