Emiel Lievens

Geboren op 04-05-1916 te Lede

Overleden op 04-07-2002 te Aalst

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

Dankbaar aandenken aan
DE HEER

Emiel LIEVENS

Ere-Veldwachter

weduwnaar van mevrouw Jeannette TROCH

geboren te Lede op 4 mei 1916
en godvruchtig overleden in de
Palliatieve Eenheid “Charon™ van het
A.S8.Z, te Aalst op 4 juli 2002.
Gesterkt door het ziekensacrament.

De familie dankt U
voor uw warme blijken van deelneming.

Liefste vake,

Dank je voor de liefde, vriendschap, bezorgd-
heid en de goede zorgen dat ik van je kreeg.

Iij gaf me zin in het leven. Als ik jou niet had,
waar zou 1k zijn geweest ? Jij was alles voor
mij, een rots in de branding, mijn steun, m’'n
toeverlaat, m'n beschermengel maar vooral
vake, m'n beste vriend ! Stond steeds paraat
voor alles, het was je nooit teveel. Had een
luisterend oor naar al mijn vragen en ant-
woorden. Je gaf me zoveel in het leven.

Ik hou zoveel van jou maar moet je loslaten
met heel veel pijn in mijn hart.

Vooral Joke en Stefaan die je zo nauw aan het
hart lagen gaf je zoveel aandacht en genegen-
heid. En aan Peter schonk je dankbaarheid.

We zullen je voor altijd missen en nooit ver-
geten en blijven van je houden !

Slaap nu zachtjes in rust en vrede bij moe en
meme.

Tot ziens vake.
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