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Geen moeder heeft als zij gevochien
voor het leven en om thuis fe Zijn.
Zij was voor hen die haar bezochten,
een beeld van mensenmoed in pipn.
En God die alle tranen ziet,

laat ons niet eenzaam in 't verdriet.
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Lucienne LIEVENS

echtgenote van de heer Petrus DE NEVE

Geboren te Aalst op 15 februari 1928
en godvruchtig in familiekring overleden
te Impe op 25 april 2003,

gesterkt door het H. Sakrament der zieken.

De families LIEVENS, DE NEVE, HEYMANS en
WAN DE MEERSSCHE danken u voor uw medeleven
en gebed.

Lieve moeder,

Je was voor ons een moeder met een gouden hart.
Waarom moest net jou die ziekie overkomen?

Je stond altijd klaar voor iedereen, je kinderen, je
kleinkinderen, familie en vrienden.

Toch werd je door die vreselijke ziekte bruusk uit
ons leven gerukt, terwijl we je nog zo hard nodig
hadden.

We hebben je nooit horen klagen ondanks de
ondraaglijke pijn die je hebt geleden. Je hield je
altijd sterk om je kinderen te sparen. Er waren nog
zoveel dingen die je wou doen.

Bedankt lieve moeder en schoonmoeder, we ver-
geten nooit wat je voor ons deed. We zullen je
hard missen.

Lieve echigenote, wat we voor clkaar waren,
zullen we altijd blijven. Ik zal je hard missen.

Lieve meme, we kunnen het niet geloven dat je er
niet meer bent, maar in ons hart sta je voor eeuwig
en altijd gebrand. Je bent voor ons een meme uit
de duizend. Bedankt voor al je liefde en zorgen
die je ons hebt gegeven.

Jij moet je nu geen zorgen meer maken.
Slaap zacht.
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