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Ik ben de Verrdjzenis en het Leven,
BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER
DE HEER

MARCEL PETRUS LIEVENS

Aoon van

RUFIEN en LOUISE DE VRIENDT

Lid van de Bond van het H. Hare
en andere gadvruchtige genootschappen,

Spelend lid van de plaacselijke fFanfare CV.P,
en “ Dendergalm’ Denderlecuw,

Lid van de plaatzelijke afdeling Jong G.V.P.,

geboren te Lledekerke, op [4jan. 1936 en jammer-
lijk om hec leven gekomen door adto ongeval te
Denderleecuw, op 26 oktober 1957, voorzien inex-
tremis van het H. Oliesel,

Wie hem als vinnige jengen, later als begaafde
jonge man heefr gekend, bouwde rerechs voor hem
verwachtingen in de toekomst. Onverscliroklken
getuigde hij op het werkmidden voor zijn geloof, hij
bezar degave blijlieid en vreugde rondom zich it
te strooien, het was hemeen lust te kunnen helpen
en dienst bewijzen,

e baan lag droog en goed, de machine was vei-
lig maar aan de boeht van de weq staar ongewenst
enonverwacht de dood, Kr«‘l.{':htig e bhvcrbidduli}k
slaat hij toe en daar ligt dit jeugdig - Forse leven als
een ranke stengel gebroken. Aanvankelijlk konden
we het niet geloven, doch stilaan leren we aan-
vaarden en gelovig het hioofd neecbuigen voor de
H. Wil van God,

Dierbare Vader en Moeder, dit iz voor Ween har-
de slag, die slechts zeer traag zal slijten. Houde U
sterk en weest moedig: O, L. Heer slaat niet of Hij
zegent; God lone v om al uw goede zargen voor mij.

Diierbare broeders en zusters, te veoeg ga ik van
u heen. Als oudste broer zal ik Vader in de hemel
bidden voor uw aller welzijn. Bidt voor mij, =0 zijn
we nog vereend. Leeft voorbeeldig en deugdzaam
tot troost van onze ouders,

Mijn Jezus, barmhartigheid.

De Heer en Mevrouw Rufien LIEVENS-
DE VRIENDT,

De Heer Jozef LIEVENS,

De Heer Henri LIEVENS,

Mejuffer Maria LIEVENS,

Mejuffer Celine LIEVENS,

De kinderen en kleinkinderen van wijlen
Petrus LIEVENS-COBBAERT,

Mevr. Wed. Petrus DE VRIENDT-VAN
HOLSBEEK, kinderen en kleinkinderen,
Mejuffer Elise DE SCHRIJVER,

De familién LIEVENS - COBBAERT en
DE VRIENDT-VAN HOLSBEEK,

danken U voor de blijken van ge-
negenheid en gebeden,

[¥ruk. Denis Van de Gucht-De Weghe Liedekerke
Begrafenisond., A. Van Ginderdeuren, Liedekerke



