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« BID CGOD OM ZIELELAFENIS VOQOR

MAGDALENA VUYLSTEKE

Echtgenocote van FRANCOIS VANDENDRIESSCHE
geboren te [zegem den 6 Oktober 1880

en er godvruchtig overladen den 5 Augustus 194Z.
Lid van den Bond van het H. Hart.

Hoe hard de tijden zijn, toch kent men geen harder
beproeving dan het verlies zijner dierbaren,

Van hecevele menschen iz het einde van het leven,
evenals van Jezus, niet sen kruisdragen, dat langs
calvarie naar de blijde verrijzenis en hemelvaart leidt.

Een echte martelares was onzs moasder geworden,
bij dage en bij nachte, sinds vele maanden, nergens
wel en veel lijlden. De beste zorgen van geneeskunde
en de lielderijke bezorgdheid der haren mochten niet
baten. Haar vagevuur heeft zij op de wereld gehad,
die moedig, zooals zij steeds was, tot den laatsten
cogenblik, ondergeven aan den H. Wil van God, haar
kruis heeft gedragen.

Zij was sen verkleefde echtgencote, die den last
van het leven niet vreesde, en met haor man voor
haar talrijk gezin zich nooit iets ontzien heeft... cok
had zij voor hen te veel gedaan, omdat zij haar buiten
huis zouden willen laten verzorgen: begin der beloo-

ing, voor hen die zorgvuldig hun kinderen voor God
in dsugd en eere zoeken op te brengen.

Beminde Echigenoot, blijf voort taai en staerk, reken
¢p de Goddelijke Voorzienigheid; heb dank voor uw
genegenheid ; zorg voor onze kinderen; ook zij zullen
gaarn voor u werken, uw geluk en troost zijn. Aan
Q. L. Heer zal ik vragen u rijkelijk te vergelden voor
al wat gij voor mij gedaan hebt, vooral mijn goede
Arnna, voor wie nooit iets te veel of te lastig was, Bid-
den wij voor malkander, om weer eens allen samen
in onversioorbaren vrede esuwig gelukkig te zijn.

Jezus, Maria, Jozef! 7 jaar afl.







