Jan Wachtelaer

Geboren op 31-12-1937 te Welle

Overleden op 28-09-1995 te Welle
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Laat mij verder leven

in uw herinneringen,

.i.

Dankbaar aandenken aan
De Heer

Jan WACHTELAER

weduwnaar van Eliane DE PAUW
levensgezel van Jeanine SADONES

Geboren te Welle op 31 december 1937
en aldaar thuis godvruchtig overleden
op 28 september 1995, gesterkt door de
H. Sacramenten der zieken.

Raadslid van het O.C.M.W. Denderlecuw,

De families
Wachtelaer, De Pauw,
Van Schelvergem en Lievens
danken U voor uw blijken van deelneming
in hun rouw.

Papa,
Je was een opperbesie vader en goede vriend
door ons allen zeer bemind.
Steeds stond je voor iedereen paraat
en sprak nooit een woordje kwaad.
Een tekorte levensweg met vele goede,
muaar ook moeilijke tijden.
Je kon ze door hard werken en te vechien
echt niet vermijden.
Nooit zullen we je vergeten
en zullen zeker naar joww wensen verderleven
Veel te snel ben je van ons heengegaan
maar in ons harten blijf je ecuwig bestaan.

Wij, kinderen, familie en vrienden
willen je nog zeggen

dank U,

voor alles wat je voor ons hebt betekend,
Ga nu maar en rust

inn vrede bij mama.
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