Emiel De Grauwe

Geboren op 06-05-1928 te Berlare
Overleden op 21-12-1989 te Berlare
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Afscheld nemen

is dankbaar meedragen
al wat waard is

om niet te vergefen.

VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

EMIEL DE GRAUWE

woduwnaar van Julienne DE KEGEL

geboren te Berlare op 6 mei 1928
en Godvruchtig overleden te Berlare
op 21 december 1989
gesterkt door de H. Sakramenten.

wiwrw, indeken_ be

Dank u, vader, om uw ononderbroken werk-

‘zaamheid, uw bijzondere toewijding wvoor uw

geliefde echtgenote, die gij zoals u zelf wenste,
nu gaat vervoegen.

Gi] habt haar het beste van uzelf gegeven.

Daarom was het afscheid ook zo zwaar om
dragen.

Dank om het begaan zijn met uw kinderen,
uw kleinkinderen, uw moed en vertrouwen, uw
sterk geloof.

Dank U, Heer God, om de schoonheid van dit
leven, aan medemensen meegegeven, als getuige-
nis van uw liefde, in trouw aan uw dagelijkse
taak,

Dank U, God, omdat hlj op zo'n schone manier
van ons afscheid heeft genomen, vol vertrouwen
om bi| zljn goede vrouw te zijn, dat hij nu bi] U
thuis mag komen voorgoed, voor eeuwig.

Geef, Heer, aan zijn kinderen, de kracht om
elkaar te troosten, en verder te gaan in liefde,
zoals hi] het wenste, verder in het geloof dat
Gij het beste met ons voorhebt, en dat niets
wat vader ons meegaf zal verloren gaan.

De families DE GRAUWE - DE KEGEL
DE SCHUTTER - VANDERSNICKT

danken U voor Uw gebed
en uw medeleven in hun rouw.
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