Jozef De Grauwe

Geboren op 16-12-1908 te Schellebelle
Overleden op 05-05-1969 te Uitbergen-Donk
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be



http://www.indeken.be/

dwww.indeken be

Och, wat is het leven toch gans anders wanneer
men het bekikt in het licht van de dood. Heer, ik
dank U om het lijdan. Het heeft mif dichter bij U
gebracht,

+ BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

JOZEF DE GRAUWE

echtgenoot van Mevrouw

Julia DE WILDE,

geboren te Schellebelle, 14 december 1908
an godvruchtig overleden ta Uitbergen Donk
5 mal 1959, gesterkt met het sakrament dar
zware zieken.
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Miet een plotselinge dood 13 te vrezen, maar wal
aan dood die onvoorbereid is, De dood komt als een
diefin de nacht. Weest dagrom altijd bereid want
niemand kent noch dag noch wur.

Gelukkig de mens die de weg van God bewandalt
en zijn behagen stelt in het volbrengen wvan het
goede,

De dierbare overledens wos een goad vader voor .

al zijn kinderen. Altijd mochten zif beroep doen op
hem. Hyf deelde met hen de vreugde doch wvooral
hun smart. Hoe diep werd hij de laatste tijd getrof-
fen en hoe verborg hil zijn leed.

Ziin klenkinderen waren zijn trots en zifn vreugde.
Bracht ziin ziekte dikwifls gedwongen senzaamheid
de kleintjes brachten afwisseling en ze waren zo
graag bif hem,

Gelielde echigenote, dank voor uw genegenheid
en goede zorgen. Beste kinderen en kleinkinderen,
bliift vader gedenken en weest goed wvoor moeder
en voor elkander,

Lieve moeder, broer en zusters, familieleden, wvrien-
den, vaortwel, tot in het andere leven, vergeet mij
niet in uw wekelijkse mis. De doodis geen einde
maar een heengoan noar de Hemelss Vader die
ons bevrijdt van alle gordse lesd en ons de volle
vreugde schenkt,

H. Jnzef, patroon van de goede dood, bid veor hem.
Q. L Vrouw van Bareldonk, bid veor hem.

By dit droevig heengaan was uw deelne-
ming en uw gebed een ware troost. Wil
hiervoor onze innigste dank aanvaarden

——}—r  De familién

DE GRAUWE,
DE WILDE,
DE BACKER,
PANNE.

Braeckman, Kalken.




