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" De duif keerde tegen de avond naar hem terug
en droeg een frisse oliiftak in de bek."
(Gen. 8-11)
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Vroom aandenken aan
De Heer

Albert Eeckhaudt

echtgenoot van
Elvira De Bruycker

Geboren te Wichelen op 5 juli 1918 en er
godvruchtig in familiekring overleden
op 10 juni 1995, gesterkt door de H. Sakramenten.

Albert is gestorven, rustig en gelaten. Bij velen zal zijn
herinnering bijbliiven omwille van de gaven die hem teken-
den. Het grootst was hij als echtgenoot, vader en groot-
vader. Albert was die eenvoudige, ingoede man die met
eengroot hart zich dienstbaar stelde voor velen. Hoevelen
getuigen niet dat ze bijgestaan werden in mogelijke om-
standigheden. Hun huis was voor velen een toeviuchts-
oord en velen zullen blij zijin hem gekend te hebben. Hij
bleef steeds de levensmoedige en levensblije mens. Van-
uit zijn ziek zijn en geloof wist hij zich immers geborgen in
God. Zelfs in de donkerste dagen was God voor hem die
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zorgende Vader. Vanuit zijn liefhebberij deed Albert ook
veel levenswijsheid op. Naast de liefde voor de zijnen
primeerde deliefde voor de duif. Zou ook hij het leven niet
gezien hebben als een grote viucht en zou hij ook niet
geprobeerd hebben er iets goeds van te maken zelfs bij
tegenwind of kwade vlagen? Zou ook hij nist gedacht
hebben dat hij tegen de avond moest terugkomen ... en
hij er wel gekomen zou zijn om de goede tijd die hij
gemaakt had door zijn inzet voor Zijn eigen gezin en zijn
medemensen... Zijn meester en Heer zal gezegd heb-
ben: " Kom goede en trouwe dienaar en bezet de plaats
die voor jou werd voorbereid.”

Dierbare echtgenote, we hebben samen in ons leven lief
en leed gedeeld. We waren samen gelukkig. Steeds heb
ik Uw liefde en genegenheid ervaren. In moeiljke dagen
en het sterkst in mijn ziek zijn kon ik rekenen cp uw
bljvende zorg en je troostende aanwezigheid. Je weet
dat ik om alles dankbaar ben en nu de Heer bid om zijn
2egen over je verder leven,

Totweerziens. Geliefde kinderen en kleinkinderen, draag
zorg voor moeder. Wees voor haar steeds een steun en
kracht. Trachtjeleven gelukkig uit te bouwen en bid voor
mij. Dank om al je goedheid. Dierbare vrienden, en
kennissen, probeer toch een hart te steken in onze harde
samenleving ; wees solidairmet mekaaromvan hetleven
lets moois te maken. Vaarwe! !

Moge hij nu rusten in Gods vrede en vreugde.

De families: EeckHaunT, DE Bruvcker, Van MosseveLDE en
De Bruvckerdanken U voor uw gebed en uw medeleven
in hun rouw.
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