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« De schoonste levenswegwijzer is Gods
scheppende hand,

wie ze in 't eigen leven volgt, is, in een hut

of op een troon onovertrefbaar schoon

eweest . . . zij was trouw, zij was het met

@ schoonste trouw .. .=

1.

Aandenken aan de dag
waarop wij samen hebben gebeden voor

MEVROUW
Jeannette EECKHAUDT

echigenote van de Heer
Cyriel BOMBEKE

Zij] werd g:boren te Wichelen
op oktober 1904
en ging rustig over naar de Liefde
en de Vreugde van de Verrezen Heer
op zondag 3 maart 1991 te Dendermonde.

Uw deelname aan de uitvaartliturgie
uw gebed en offer

het was voor ons een troost
wij danken U.
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= De oogst wordt binnengereden. »
Jeannette haar vruchtbaar leven draagt meer
dan dubbele vrucht.

Nu een drievoudige oogst, drie schoven ge-
bundeld op eeuwig akkeriand.

Als we haar leven overschouwen weten we
hoe actief ze was in haar gezin, op eigen
erf en op dat van « Bombeke's hof ». Breed
gebied in de Scheldestreek. De drie tijden
van hooien, rooien en oogsten op de voet
volgend. En drie dochters alle kansen geven.

Drie was voor man en vrouw een heilig ge-
tal, telkens een drie-eenheid van oogsten,
tijden en driedochtershuis.

Samen met haar echigenoot zwaar werken,
dag in dag uit. Vroeg gaan slapen om zeer
vroeg op te staan, tot op het l|aatste wur.
Cyriel, na het ploegwerk op de fabriek de
hand aan de ploeg slaan thuis of op het
ouderlijke landgoed.

Met z'n tweetjes loon verdienen na gewetens-
volle handenarbeid. Zo het wel en wee weten
te dragen, weten te verwerken. Elk gezin
heeft in mindere of meerdere mate z'n kruis
te torsen. Deze twee sterk gelovige mensen
wisten telkens antwoord te geven; geloof en
gebed oogstten dagelijks brood, voedsel voor
nieuwe kracht. Zo het leed verwerkend van
het zo vroege heengaan van hun geliefden,
Julia en Elza. De trouwe kerkgangers vonden
telkenmale de kracht om verder te doen.
Jezus, Maria en Jozef zijn ons voorgegaan
in de tocht doorheen de dagen. Dit drietal
vond bij Jeannette en Cyriel gemeend res-
pect. Want drie was voor man en vrouw een
heilig getal.
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