Frans Verhaegen

Geboren op 30-11-1868 te Uitbergen
Overleden op 22-04-1968 te Uitbergen
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be
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Er zijn drle dingen, die den dood der rechtvaar-
digen kostbaar maken | de rust na de (zware) arbeid,
de vreugde van het nieuw en de veiligheid van het
esuwiy leven. H. Bernardus,
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BID VOOR DE ZIELERUST van de Heer
FRANS VERHAEGEN

echtgenoot van Mevrouw
ADOLPHINE DE PALMENAERE

geboren te Uitbergen, de 30 november 1848 en aldaar

godvruchtlg overleden de 22 april 1968, na gesterkt

te zijn geweest met de H. Sckramenten der zieken
en de Pauselijke zegen.

Uttbergen bereidde zich roor tot een plechtig
jubelieest. De honderdjarige geboorte van Frans en
van de bilna zevenstigste verjaring van hun huwe-
lijk met zijn goede Alphonsine. Immers heel de pa-
rochie vierde mee want Frans werd door iedereen
geacht en bamind.

Doch die volle geestdrift van het vieren van de
jubilé werd weldra een rouwleest. Na een ziekeloos
leven en slechts tot enkele maanden geleden, ging
hij nog regelmatig ledere zondag naar de hoogmis,
om daarna zi/n kaartje te slaan met vrienden, Toen
heeft de ziekte de kloeke sterke man neergeslagen
en naar zijn gral gesleept.

Gedurende meer dan 60 jaar droeg hij tier en
en voorbeeldlg in de processie het beeld van den H.
Vedastus patroon der wevers. ('nze gosde heilige
zal hem zeker nu ook in het geluk rondleiden in het
aardse paradijs.
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Mijn gellefde vrouw, zovele jaren hebben wij
in beste verstandhouding geleefd tot vreugde en
vrede van ons gezin, heb dank voor uw onophou-
dende liefde die ons gedurende meer dan &9 jaar
gelukkig heeft gemaakt. Mijn goede kinderen en
kleinkinderen, ik kan u mijn dank niet genoeg uit-
drukken voorde grete genegenheid waarmee gij
gans mijn leven hebtomringd. Moge mijn leven u
altljd strekken tot voorbeeld.

Gij bljzonder mijn goede dochter, schoonzoon
en kleinkind, aan u heb ik te danken mijn hoge
ouderdom en vreugdevol leven.

Zorg zo voort voor moeder, en bid veel voor mij.

Uw deelneming in het verlies van hem die ons
zo dierbaar was, schonk ons veel troost, en Uw
gebed was een kostbare hulp voor onze walbe-
minde overledene.

Wi danken U daarvoor wan harte,

De families VERHAEGEN en
DE PALMENAERE.
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