Albert De Pauw

Geboren op 07-11-1915 te Mere

Overleden op 09-02-1976 te Aalst

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be
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Kom Heer en sta ons bij, opdat wij
altijld met U mogen samenziin in het
rijk van Uw en onze Vader.

.1.
Bid voor de zielerust van

DE HEER
Albert DE PAUW

echtgenoot van Mevrouw
Madeleine CALLEBAUT

geboren te Mere op 7 november 1915
en godvruchtig overleden te Aalst,
in de O.L. Vrouw Kliniek op 9 febru-
ari 1976, gesterkt door de HH. Sa-
kramenten der zieken

—_—

Een lange lijdensweg is voorbij...
Albert is naar God, de bron van het
volle leven, teruggekeerd.

Albert was een eenvoudig en recht-
schapen man, die zijn leven lang vlij-
tig heeft gewerkt voor zijn dierbare
echtgenote en kinderen. Ziin groot-
ste vreugde lag thuis, in de stille
huiskring. Het was voor hem een die.
pe vreugde zelf zijn hofje te kunnen
bewerken... tot plots dit aktieve leven
werd stilgelegd. Dan kwamen de har-
de lijdensmaanden, met weinig uit-
zicht op beternis, maar liefdevolle
harten en handen waren steeds ge-

reed om hem op te beuren en te
verzorgen. Moge hij nu voor altijd ge-
lukkig zijn bij de Heer.

Dierbare echtgenote, kinderen en
familie, dank voor uw zelfvergeten
liefde en beste zorgen dag en nacht.
Vergeet mij niet in gebed. .

Beste dank ook aan de verpleegsters
van het Wit-Gele Kruis en allen die
een helpende hand hebben toegesto-
ken, -

De families : De Pauw, Eeckhout,
Callebaut en Van Melkebeke

danken U oprecht voor de blijken
van kristelijke deelneming.

Mere, 14 februari 1976

Begraf. De Rop, Magerstr. Mere



