Aline De Pauw

Geboren op 24-04-1932 te Uitbergen
Overleden op 20-04-1980 te Aalst
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Op U, o Heer, heb ik betrouwd, behoud
mijn ziel om Uw oneindige barmhartigheid.
+
BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

ALINE DE PAUW

weduwe van de Heer
ROBERT MOERMAN

Gesterkt door de HH, Sakramenten van de Deken
en de Pnnhlue Znnu.

geboren te l..lttbergen op 24 april 1932 en in
de O. L. Vrouw Kliniek te Aalst overleden
op 20 april 1980.

De rechtvaardige sterft, maar sterft ge-
rust, haar dood is kostbaar omdat zij een
einde stelt aan ellende en lijden, omdat 23
de voltrekking is van een zegeprazl, de deur
van de hemel en het begin van de ware, de
eeuwige rust.

Haar leven heeft veel ellende en moei-

lijkheden gekend in gezin en gezondheid
Moge de Heer haar er om belonen in nog
Zo jonge jaren.

Haar leven was steeds in opoffering, be-
reidwilligheid en dienstbaarheid - niemand

kon haar iets vragen zonder dat zij hen ter
beide stond - zulke gaven kunnen wij niet
bij ieder erkennen.

Moge de Heer om haar genegenheid,
openhartigheid, waarheidsliefde, haar ver-
geiden en haar opnemen in zijn Hemelva-
derhuis.

Beminde zoon lvan, ik ben altijd uw
geliefde moeder geweest - blijft dit steeds
gedenken.

Beste familieleden en vrienden, blijf ook
mij in uw gebed gedenken en dank voor
ww hulp.

Daz zij ruste in de Heer!

Uw vererende aanwezigheid,
uw gebeden,

uw woorden van medeleven,
Waren voor ons een troost

en bron van nieuwe levensmoed.

Wij danken U hiervoor van harte.

Jongeheer Ivan Moerman en verloofde,

De families DE PAUW. MOERMAN,
PAELINCK en DE SCHOENMAECKER,

&"Owermeerse drukkerij, H D’hooge-Bontinck

Begroienisond Roels-Rombaut, Margote, 71
Wichelen, Tel 052] 423092




