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«lk ban de Varrijzenls en het laven
wie in Mij gelooit, zal leven
ook al is hij gestorven.»

ey

Gedenk in uw gebeden de ziel van

de Heer EMIEL DE PAUW

weduwnaar van Mevr, Marie Prudence DE RIJCKE

geboren te Overmere, de 5 oktober 1877 en owver-
leden te Uitbergen, da 15 februari 1944

Gesterkt door het Sakrament der zieken en der stervenden.

en de gpostolische zegen,
Lid van de conirerie van het H. Hart.

Een voortreflelijk man is heengegaan. Wie hem
ontmoette werd getroffen door zijn eenvoudige
goedheld en zijn dienstvaordigheld, waardoor hij
steeds bereld was lemand te helpen.

Hij zocht zijn geluk in kleine alledaagse din-
gen. Daarin was hij een man van plicht. Met on.
verdroten ijver heeft hij gewerkt en hl] voelde
zich zeer gelukkig midden (Gods wijde natuur.

Het is alsof God hem graag zag werken in Zijn
natuur. Immers hij werd gezegend met een hoge
ouderdom en een sterke gezondheid

Zolang hlj kon wilde hij de zondagsmis mee-
vieren. Oock al kostte het hem moeite. Hij had
voor zijn Hemelse Vader lets over,

Wanneer de Heer hem met het sakrament der
zieken kwam sterken vond hi| het schoon en goed.
Pas dan kon hij rustig en kalm zijn leven algeven
in de handen van da Heer. God zal zulk een laven
bllj aanvaard hebben, Elk menselljk laven is on-
voltooid. Het is een zoeken, met smart en vreugde,

naar hat ulteindelijk geluk, Het is de kracht vin-
den om noolt moe te worden te leven zoals Kristus
het ons voordeed, Onze dierbare algestorvene
mag terecht gerust zijn dat God in hem een kristen
mens zal erkennen. Nu kan hi), samen met zijn
vrouw, het opperste geluk beleven,

Beste docl.ter en schoonzoon, datlk een goede
oude dag had, heb ik grotendeels aan U te dan-
ken. Bij u ondervond ik wat goedheid en echte
liefde 1s. In uw gezin werd ik liefdevol omringd.
God moge u, uw kinderen en kleinkinderen er
blijvand om zegenen.

Beste {fomilie, reeds vanaf ons alscheid hler
op aarde beginnen we hopend uit te kijken naar
ons wederzien bij de Heer onze God Weest
gelukkig en blijit mij gedenken In uw gebed.

Uw gebeden zijn een ware lafenls voor de ziel
van onze duurbare overledene.
Wij danke=n U daarvoor van harte.
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