Frans De Pauw

Geboren op 03-03-1939 te Vlierzele
Overleden op 20-01-1993 te Impe
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"Ik mis u waar ik hepenvaar
of waar ik henenkeer ; de morgenstond
de dagen en de avonden nog meer,
( Guldo Gezella )

GEDENK IN UW GEBED
DE HEER

Frans DE PAUW

echtgenoot van Mevrouw
Simonne BOSSEMAN

geboren te Viierzele op 3 maart 1939 en
godvruchtig overleden in de huiselijke kring
te Impe op 20 januari 1993, gesterkt door
de H. Sakramenten der zieken.

* Een mens te zijn op aarde, in deze were|dtijd

dat is : de dood aznvaarden, de vrede en de strijd,
de dagen en de nachten, de honger en de dorst,
de vragen en de angsien, de kommer en de koorts, "

in deze woorden van de dichter zien we het
leven, het lijden en de dood van Frans
weerspiegeld en samengevat.

Frans mocht het zeldzame geluk kennen en
van het grote voorrecht genieten van thuis te

www.indeken.be

kunnen ziek zijn en sterven ; omringd door zijn
liefhebbende echigenote en zijn dankbare en
bezorgde kinderen. Hij was er gelukkig en
dankbaar voor.

Een speciaal woord van dank en waardering
voor zijn dochter Ingrid, die als verpleegster de
laatste weken dag en nacht haar vader heeft
geholpen, begeleid en bijgestaan.

Mijn goede en getrouwe echtgenote, Simonne,
ik dank U voor alles wat U in mijn leven hebt
betekend en dat was heel veel.

Mijn dierbare kinderen, ik dank U ook voor uw
kinderlijke vriendschap en bezorgdheid om uw
vader, die ik voor U mocht zijn.

Blijf bij moeder samen verenigd in liefen leed, in
goede en kwade dagen. Blijf eensgezind en laat
elkaar niet los, uw leven lang.

Familie, buren en vrienden, U dank ik ook voor
uw attenties en uw medeleven, Bidden we voor
elkaar. Tot weerziens bij God onze Heer.

Namis op vrijdag 19 februari 1993 om 19.30 uur.

De families DE PAUW, BOSSEMAN, MEGANCK
en LIEBRECHT

danken u voor uw medeleven,
uw aanwezigheid en uw gebed.
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