Julien De Pauw

Geboren op 16-06-1937 te Lede

Overleden op 06-10-2005 te Aalst

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

Dankbare herinnering aan

DE HEER

Julien DE PAUW

echtgenoot van mevrouw Jeannine Van Limbergen
Geboren te Lede op 16 juni 1937 en godvruchtig overleden

in het OLV Ziekenhuis te Aalst op 6 oktober 2005,
gesterkt door het H. Sacrament der Zieken.

Mamis op zondag 20 november om 18 uur,

De families
DE PAUW, VAN LIMBERGEN, ROELANDT en GALLE

danken u oprecht voor uw aanwezigheid, steun en medeleven,

¥ ! S

Lieve julien,

Je zocht geen uiterlijk vertoon,
eenvoud was een parel aan je kroon.
Stil geluk en vrede vond je in ons gezin,
niets was je daartoe te min.

Liefste va,

Je hart heeft voor ons geklopt.

Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Je wilde zo graag bij ons blijven

en vocht zolang je kon.

Maar deze strijd was niet meer te winnen.
In ons hart zal je altijd bij ons blijven,

Lieve pepe,

Wat moeten we toch zonder jou beginnen,
Je bent blijven vechten tot je moest gaan.
Je was er é#n uit de duizend.

We zullen je missen,

maar vergeten doen we je nooit |

De engeltjes hebben je meegenomen

voor een lange, verre reis.

Maar een plekje "k weet niet waar,

waar je heerlijk fijn kan dromen.
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