Vaentine Leontine De Pauw

Geboren op 07-02-1898 te Uitbergen
Overleden op 20-02-1947 te Uitbergen
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be



http://www.indeken.be/

O Kruis. mijne cenige hoop !
+ Bid voor de ziel van julfrouw

Valentine Leontine De Pauw

geboren te Uitbergen, den 7 Februar 1898 en er
godvruchtig overleden. den 20 Februari 1047.

Versterkt door de H.H. Sakramenten.
Lid van den bond van het H. Hart.

Van hare kindsheid al in de vrees des Heeren
opgevoed, als een uitverkorene van God. bekleed
met buitengewone lmednnighedeu. was zij een
toonbeeld van gmlu\rrucht. guedheid en vert:]ulclig-
heid. Smartvolle dagen heelt zij geteld en rusteloo-
ze nachten doorgebracht. maar zonder ooit Le kla-
gen verdroeg ze moedig alle lijden. Zij zag haar
einde naderen met eene kalmte en overgeving,
die voor de stervenden de grootste is der gratién en
voorde overlevenden de zachtste vertroosting.

Kind van Maria. kind van den hemel. Maria is
ons leven in dit ballingschap. zij wordt onze zoet-

heid in de uur der dood met ze zacht en gc!ukkig
te maken.

Miin cluurl_mre broeders, zusters en hloedver-
wanten. dank voor uwe gnede zorgen | moge de
God van goedheid met U zijn. Vergeet mij niet in
uwe gebeden, Tot weerziens in den hemel.

H. Hart van Jezus. op U stel ik al mijn vertrouwen.
Barmhartige Jezus, geel haar de eeuwige rust,







