Alphonsina De Leenheer

Geboren op 01-01-1920 te Denderhoutem
Overleden op 07-10-1989 te Denderhoutem
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*Hoe mooier en tijker de herinnering

das te moeilijker de scheiding.

Maar dankbaarheid verandert

de p:ln der herinnering

in stille vreugde-, D. Bonhoeffer

1
TOT VROOM AANDENKEN AAN
MEVROUW

Alphonsina
DE LEENEER

Echigenote van de heer
Jaak VORSTEAMANS

Geboren te Denderhoutem op 1 januari 1520
en er godvruchtig overleden op 7 oktober
1989, gesterkt door de H.H, Sakramenten
der Ziaken,

Yoor alle bezorgdheid

die jij ons stil uit handen nam.
‘Yoor al het kwaad

dat jij ons uil het harl oninam.
Yoor al de hoop

die jij zo gul gegeven hept.
Yoor al de vreugde

waarin je ons deelachtig maakie.
Voor al de stille kracht

die jou o zo prachtig maakie
zeggen wij dank,

WWWL INAEKEN. DE

Beminde echtgenoot, ik dank u wvoor uw
liefde en goede zorgen die mijn lijden heb-
ben wverzacht. Eans zullen we met elkaar
verenigd worden.

Lieve rusters, broer, schoonzusters en
schoonbroers en allen die me liethadden,
dank wvoor jullie genegenhaid.

Denk aan mij in uw gebed,

De families :
DE LEENEER, VORSTERMANS,
DE GEYTER en HANSSEN,

danken voor de blijken van deeineming
en gebed.
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