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In de vrede van Kristus ruste de ziel
van de Heer

DESIRE DE LEENHEER

echtgenoot van Mevrouw
LEONTINA BLANCGQUAERT

geboren te Overmere, op 26 november 1901 en er
in de Heer ontslapen, op 13 april 1971.
Gezalfd met de H. Olie der zieken In exiremis.
Lid v/d hond der kristelijke gepensioneerden
———————n

In deze betekenlsvolle paasweek is Désiré de
heerlijkheld van Christus binnengegaan. Hij en
zijn vrouw waren zo twee gelukkige mensen, altijd
tevreden en voor mekaar bezorgd. Samen hebben
ze thuls hard en lang gewerkt. Na de dood van
hun enlg kindje bleven ze weer alleen en gingen
nog meer van elkaar houden. Zijn zlekte, vijf jaar
geleden begonnen, was voor onze dierbare een
grote handikap. Zo graag had hij, die in zijn leven
zo hard gewerkt had, nog zijn hofken wat ver-
zorgd, maar ook dat werd hem ontzegd. Toch
bleef hij de tewreden en gelukkige mens, die het
gezelschap van buren en vrlenden bljzonder op
prijs stelde en met wie hij graag eens kaartte. Zijn
vriendelijke groet en glimlach getuigen van zijn
diep Innerlijk geluk.

Heel onverwachts werd hi] ons ontnomen,
maar hlj was voorbereld op deze grote gebeurte-
nis door zlin oprecht leven en 1lin trouw can ziin
christelijke plichtan,

We bidden nu dat de Heer Hem ten volle
deelgenoot mackt aan zijn paasmysterle. En
moge zijn echtgenote als troost kennen de grote
genegenheid en llefde die ze voor elkaar altljd
gekoesterd hebben.

Heer. wi) danken 1) voor deze mens, dle door
zijn goedheld en vrede een glimp van uw Liefde
voor ons uitstraalde.

Voor Uw blijken van genegenheid
en Uw vrome gebeden, danken U:
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