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Ik geloof dat mijn Verlosser leeft en dat ik op den
jongsten dag uit de aarde zal verrijzen.

T ZALIG AANDENKEN vaAN

LEOANTOON DE LEENHEER

echigenoot van
FELICITA COLETA STAESSENS
geboren te Zcle den 25 Februari 1876 en zeer godvruch-
tig overleden te Overmere den 2 April 1940,
Gesterkt door de H. H. Sakramenten der stervenden.

Lid der confreriefn van "t H. Hart en de H. Barbara.
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Hoe schoon is de dood van een rechtvaardige ! de
overgang uit een leven van leed en lijden, van strij |
en strijden,naar het Paradijs van Gods ecuwige heer-
lijkheden ; daarom lag de vredige glimlach den ster-
vende op de lippen. Wie goed geleefd heeft zal goed
sterven. Wie vrede en goedheid en liefde zaait zal die
gaven honderdvoudig ovgsten. Wie dezen man ge-
zien heeft op zijn sterfvbed die kon zien hoe goed
zijn leven was : vol zorg voor de zijnen in kalme op-
geruimdheid ; onpeilbare genegenheid voor heel zijn
gezin ; en zijn ziel, een onverwelkte roos van kriste-
lijke reinheid. Waarlijk van hem mag men zegzgen
« hij was een voorbeeld, volgt hem na. »

Dierbare echtgenoote, ge weent om mijn heengaan...
ik begrijp u, maar wecs getroost ; onze kinders zullen
zijn voor u wat wij ze maakten : « vol genegenheid,
vol liefde. » Dank u, tot weerziens. Geliefde kinderen,
blijft mijn lessen indachtig. Uw vader laat u op de
wereld, terwijl hij heengaat naar het ware oord van
vrede. Hebt moeder lief zoolang zij leeft, en tot bij
God. Blijft ¢én in liefde onderling - en vergeet uw va-

der niet. — Familie en vrienden, vaartwel !
Zoet Hart van Maria wees mijn zaligheid. (300 d.afl.)







