Petrus Aviel De Leenheer

Geboren op 30-10-1903 te Overmere
Overleden op 18-10-1966 te Lokeren

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be



http://www.indeken.be/

o}
DIT BIDPRENTIE

weze een liefdevol aandenken

in ere en gebed, aan Mijnheer

Petrus, Aviel De Leenheer *

geboren te Overmere de 30 oktober 1903 en
overleden te Lokeren, de 18 aktoher 1066.

Gesterkt door het Sakrament der zieken en der stervenden.
en de Apostolische zegen.

Lid van de K. V.G

Om de steun van uw gebed en uw gewaardeerde
blilken van deslneming in de rouw danken U

De tamilién
De Leenheer. De Leenheer.
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«Wie tn My gelooh uallaven, ook al 1a
hit gestorven »

Deoverledene heeft geleetd van dat geloot
in de Heer. en in zover het hem mogelijk was,
dat g‘e]uurin daden omgeret. Eenvoud was hel
kenmerk van zijn leven en diensthanrheid was
vasl geen ijde[ woord voor hem Ziin zwakke
qeznndheit‘l was hem c¢en zware Leprneving.
manar gelaten heeft hij alles gedragen in het
hesef dat God niets onbeloond laat. FEen piin-
|iiLce ziekle noopte hem tot een zware nperatie.
waarna hij van de zijnen is heengcgnan. VEer—
bonden met de Kerk die hij altiid trouw gediend
heelt  Zoals hij geleetd heelt is hij ook gestor-
YEN. in ﬂuf EE""I"I’“]I"I ?.'{'II'H'IF'I' ‘I'I“'l"[ HIIIFIHF‘II. HE"
woord van de Heer, dat bet Rlﬂt der hemelen
voor de ee:wuudig‘en van hart is. moge hemn een
ware troost zijm,

Dierbare zuster, heb dank voor uw gene-
genheid en bezorgdheid al die jaren, Moge uw
vurig gebed mij nu ook helpen op de weg naar
de eeuwige thuis hij de Heer.

Dierbare familie, vergeel mij niet in uw

'e]:ueda 0.

Helltg Hart van Jezus, 1k heb betrouwen op U.
(300 d.atl)



