Clemens Galle

Geboren op 25-03-1903 te Wichelen
Overleden op 20-05-1987 te Dendermonde
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«lk ben de Verrijzenis en het Leven»

VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

CLEMENS GALLE

Echtgenocot van mevrouw
ELODIA DE COSTER

Geboren te Wichelen op 25 maart 1303 en
naar het eeuwig leven overgegaan in de
kliniek te Dendermonde op 20 mei 1987.
Gesterkt door het H. Sacrament der zieken
en de Pauselijke zegen.

Lid van de bond K.W.B. en van de
kristelijke bond der gepensioneerden.

Lid van verscheidene godvruchtige
genootschappen

winw, indeken_ be

Clemens heeft zijn taak volbracht, heeft als
mens de opdracht volbracht die hij van zijn
God en Schepper heeft ontvangen. Zijn dag-
taak wvervullen voor vrouw en kinderen en
van een welverdiende rust genieten in zijn
vertrouwde omgeving aan de grens van
Wichelen.

Zolang hij kon was hi] steeds doende, tot
de krachten afnamen en zijn leven stilaan
naar het einde neigde.

Een gelovig man die het leven met zijn
vreugde en zijn pijn uit de handen van de
Heer ontving en van dit leven kon genieten.
Dankbaar blijven wij om dit leven van Cle-
mens, dankbaar blijven wij voor al het goede
dat hij in zijn leven met Gods genade mocht
verwezenlijken.

De families :

GALLE, DE COSTER, DE WAEL en
VERNIERS,

danken U voor de blijken van kristelijke
deeineming in hun rouw.

Rouwleiding : Roels-Rombaut,
Margote 71, Wichelen - Tel. 052- 42 30 92

druk brabo, wichelen
Bohemen 28 - Tel. 052 - 42 25 06



