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Tegen het vallen van de avond sprak Jezus :
"Laten we oversteken naar de andere oever''.
(Mc. 4.35)

Gedenk in uw gebedesn
DE HEER

Cyriel GALLE

echtgenoot van
Mevrouw Angéle DIERICKX VISSCHERS

geboran te Ettelgermn op 20 oktober 1912 en
ar godvruchtig overleden op 19 januari 1883,
bediend met de H. Sakramenten der zieken.

Lid van de bond der gepensioneerden. de
H. Hartebond en alle godvruchtige genoot-
schappen.

Ik liep echt niet zolang rond op deze wereld.
Ik kreeg tussen de eeuwigheld voor m'n
geboorte en de eeuwigheid na m'n dood
slechts heel even de tijd om te parkeren
op onze klaine planeet!

Ik had m'n parkeermeter.

De wijzer kon [k niet terugzetten of verder
laten lopen. M'n wverblijf hier was op
onverbiddelijke wijze beperkt.

Een leven is als sean handtekening in
zeezand : een kleing wind en alles is
verdweanean.

Wat nu 7

Ik zou zeggen : zeker niet treuren, maar
proberen je leven te parkeren in de zon, en
niet in een wespennest van ruzies,
zenuwslopende zorgen en problemen !
Enthousiast zijn over de lisefde, over

de goede mensen en de goede dingen.

naar Phil. Bosmans

Fa, je wilde nog zoveel verwezenlijken bij
ons, dit was de reden waarom je graag nog
wat langer had gebleven.

Gans je leven stond in dienst van ons, je
vocht tegen je ziekte niet om jezelf maar
omdat je wist dat wij |e zograag nog wat
hadden gehouden. Dank wvoor al wat je ons
geleerd hebt, zonder veel woorden kon je
ons zoveel bijbrengen.

Dank ook voor de steun die jij ons gaf om
samen Je ziek zijn en heengaan te leren
aanvaarden.

Pa wat Jij zoveel aan ons gezegd hebt zeg-
gen wij nu aan u: "Wel bedankt voor alles'.

Beminde echtgenote, dank voor uw grote,
trouwe liefde gedurende gans ons huwelijks-
leven. Altijld en niet het minst tijdens mijn
ziekte waart u mijn steun en sterkte. Moge
de Hear u overvioedig belonan.

Beste kinderen en kleinkinderen, dank wvoor
de liefde en genegenheid die jullie mi] gaven,
ik ben er jullie zo dankbaar voor. |k wvraag
jullie wel nog één ding : denk aan wat ik
jullia zovesl gevraagd heb,

Dierbare familie an vrienden. ik dank u allen
voor uw genegenheid, zorgen en vriendschap.
Bidt voor mij. Ik zea u geen vaarwel maar
tot weerziens... eens in het hemelrijk.

Mevrouw Angéle Galle - Dierickx  Visschers,
kinderen, kleinkinderan en de familie,

danken LU oprecht voor da blijken wvan
medevoelen.
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