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Hoe aangenaam is het te sterven als men goed
geleefd heeft, want de dood der rechtvaardigen
is het einde van hun pijnen, de voltrekking der
zegepraal, de ingang tot het eeuwig leven.

H. Bernardus.

+ BID VOOR DE ZIELERUST
van Mijnheer

EL(E - FRANS VAN DOORSELAZR

echtgenoot van Mevrouw
MARIE-PHILOMENE TROCH

Vennoot der Schoenfabriek Van Doorselaer Broeders

en Zusters; Lid van wverachillende godvruchtige ge-

nootschappen ; Erelid van de Koninklijke Fanfare
-« Eendrachi Maakt Machit».

Geboren te Schellebelle, de 31 Octoher 1883,

en er gadvruchtig overleden de 23 Juni 1954,

gesterkt door de H.H. Sacramenten der Ster-
venden en de Pauselijke Zegen,

'n Mens van onberispelijk gedrag - een noeste
werker - 'n voorbeeldige huisvader - een echten
christen = dat zijn zovele titels die recht hebhen
op de eerbiedige genegenheid en waardering
voor hem die wij komen te verliezen,

Het zeluk van zijn echizenote - de voorspoed
van zijn kinderen = het wijs beleid en de schran-
dere toeleg tot bloei en vooruitgang der zijnen -
dit alles gepaard met een groot vertrouwen op
Gods Voorzienigheid - dat maakte zijn leven
zeer verdienstelifk, In volle berusting op zijn
Goddelijken Meester heeft hij zijn einde tege-
mnettgezien en zijn dierbaren gesticht en ge-
troost. =

Duurbare echtpenote - met dewelke ik zo
eensgezind jaren lief en leed heb gedeeld -
vaarwel en dank - mijn liefde van hierboven zal
U immer een troost en een steun zijn.

Mijn duurbare kinderen, spiegelt U aan het
voorbeeld van uw wvader, zijn werkzaamheid,
zijn eerlijkheid, zijn godsdienstigheid,

Duurbare kleinkinderen, broeders, zusters en
familieleden - vrienden - vaartwel. - Bidt voor
mi] - eens zien wij elkander weer, verenigd in
eeuwige liefde bij God.

Onbeviekt Hart van Maria, zegen de mijnen
en wees mijn heil.

Mevrouw Elie VAN DOORSELAER, geboren
Marie-Philoméne TROCH ; zijn echtgenote

Mijnheer en Mevrouw Richard VAN DOOR-
SELAER-BONTINCK en kinderen Elie, Willy,
Marc en Gemma;

Mijnheer en Mevrouw Alfons VAN DOORSE-
LAER-MATTHIJS en kinderen Hugo, Hedwig,
Huguette en Ingrid ;

Miinheer en Mevrouw Jozef VAN DOORSE-
LAER-DE SMET en dochter Betty:

Mijnheer en Mevrouw Albert VERSTRAE-
TEN-VAN DOORSELAER en dochter Claudine;

zijn kindercn en kleinkinderen
De familign VAN DOORSELAER, TROCH,
ROELS en PAUWELS;

BEDANKEN.

Druk. Van Caeneghem-De Kerpel, Lede.
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