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Heilig Hart van Jezus, hoop der stervenden, zaligheid
van die ap U hopen, ontterm U over hem.

_I_

BID VOOR DE ZIEL

VAN MIUJNHEER

Kamiel VAN DOORSELAER

geboren te Schellebelle op 31 december 1390 en na een

maandenlange rickte in de Sint-Vincentiuskliniek te Gent

op 2 Juni 1958 godvrucktig overleden na de laatste Heili-

gv Sakramenten en de Pauselijke Zegen to hebben ont-
vangen,

"Heilig Hart van Jezus, ontlerm U onzer™ is het 7o

liefde. het is in Jezus dat 2ij eens als in voor mensen vai-
bare taal is witgedrukt

Het getuigt van liefde als Jezus zegt: ‘Tk was ziek en
Gij hebt mif berocht™, Want daarin voelt Hij 26 met de
zicke en de lijdende mee dat Hij ook de balsem kent
van het vriendenwoord en van het spraskloos samenzijn.

Als de hand des Heren ons raakt, dan leert men ook
begrifpen zijn nietig-schepsel zijn, dan leert men ook oot-
moedig zijn en dankbaar, dan wordt de ziel gelouterd en
1ot volmasktheid gebracht in volledige overgave. Eén met
de lijdende en stervende Kristus leert men dan ook te zeg-
gen "Vader, Uw wil geschiede. — Alles is volbracht™,
woorden van overgave en berusting.

In zijn ziekte heeft onze geliefde afgestorvene zijn hoop
op God gevestigd. Moge Zijn barmbartigheid hem dan
ook brengen tot het eeuwig geluk,

Dierbare Familicleden, ik dank U om de dagen en
nachten welke Gij aan mijn ziekbed hebt doorgebracht en
om de kommer en het medevoelen met mijn lijden. Ge-
denkt mij in uw gebeden

"Mijn Jezus, barmhartigheid”.

De familie VAN DOORSELAER,

dankt U em de genegenheid

hen betoond in hum rouw.

druk. cooman-michiels. schellebelle




