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" |k ben de verrijzenis en het leven.”
(Jesus Christus)
|

Tot vroom aandenken van
Mejuffer

Louise, Marie, Luciana
VAN DOORSELAER

Geboren te Schellebelle, op 14 juni 1901 en god-
vruchtig overleden te Dendermonde, op 25 de-
cember 1976, voorzien van de HH. Sakramenten
der Zieken en de Pauselijke Zegen.

Op Kerstmis, dag van de geboorte van de Heer,
heeft God het eeuwig licht voor alle volkeren
doen opgaan ... het feest van het licht der zielen
... Jesus Christus, de zon der gerechtigheid ...
Maar de hoogstaande zin van dit intiem feest heeft
de gverledene haar leven gericht en gestalte ge-
geven naar de betekenis tevens van één harer
drie mooie namen : Luciana : fichtbrengster,
lichtdraagster ...

Naar het licht van haar onwankelbaar geloof
heeft ze, senvoudig, nederig, rechtvaardig,
dienstvaardig geleefd : het licht in stilte uvitstra-
lend van een schone getuigenis voor God, Kerk
en maatschappij ... als een begenadigde ziel:
" Maria ", " Myriam ", " uitverkorene ™ ... zo was
ze naar de betekenis van haar eerste naam geen
" roemvolle krijgsheld " op het slagveid van de
oorlog, maar een dienares van God en Maria in
de arena van het dagelijks leven: zij heeft de
goede strijd gestreden van het geloof ; hierin ligt
haar zuiverste roem ! ...
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Op het feest van het licht is deze getuige voor
dit licht de esuwigheid ingetreden ... Moge de
Heer deze schone ziel spoedig opnemen in het
onsterfelijk Kerstvisioen der zaligende Godsaan-
schouwing in de hemel ...

Geliefde zuster, heb dank om alles |

Beminde neven, nichten en famille : gedenkt
mijn ziel in uw gebeden.

* Mijn Jesus, barmhartigheid.” (300 d. afl.)

Mejuffer Marie-Celina Van Doorselaer,
De Families Van Doorselaer en Roeis,

danken hartelijk om de blijken
van deelneming in hun rouw.
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