Michel Van Doorsselaere

Geboren op 21-06-1917 te Uitbergen
Overleden op 07-11-1995 te Berlare

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

AANDENKEN AAN
DE HEER

Michel VAN DOORSSELAERE

Echtgenocot van
Leontine MOERMAN

Geboren te Uitbergen op 21 juni 1917
en plotseling overleden te Berlare
op T november 1995.

Lid van :

Bond van de Oud Srijders, Ziekenzorg,
Kaartersclub ,,De Zeilclub™', K.B.G. en
van verschillende andere verenigingen.

Oud Strijder 1940-1945

De families VAN DOORSSELAERE, MOERMAN,
CLINCKE en DE VRIESE

danken u

voor uw medeleven in hun rouw.

Ww, Indexen.be

Lieve vader,

je plotse scheiden heeft ons verbijsterd,
ontredderd, ons lamgeslagen.

Want wij kunnen nlet vergeten :

je liefde en je inzet voor |e kinderen.

Jij betekende zoveel voor ons en onze
kinderen, jouw kleinkinderen.

Wij vinden geen woorden om uit te drukken
welke enorme pijn wij voelen,

een onbeschrijflijk verdriet nu wij

je vaderlijke zorgen zullen missen.

Lieve man, wij waren gelukkig,

wij deelden lief en leed,

wi] waren voor elkaar onmisbaar,

Ik zeg je vaarwel en ik hoop dat het
oolt een bli] weerzien wordt.

Moge God jou de eeuwlge rust schenken
en onze familie gemoedsrust.

Begraf. Van Cleemput-Hoogewys, Zele,
[052) 45 13 45.
Druk Karel Poppe, Zele-Heikant (052) 44 85 30
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