Norma Van Doorsselaere

Geboren op 29-01-1919 te Uitbergen
Overleden op 02-11-2009 te Overmere
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

Haar werk, haar kracht

Haar interesse voor het leven
Haar moed zo sterk

Zij heeft er alles voor gegeven

Blijvend aandenken aan

mevrouw

Norma Van Doorsselaere
Geboren te Uitbergen op 29 januari 1919 en overle-

den in het rusthuis te Overmere op 2 november 2009.

Gesterkt mel het Ziekensacrament

weduwe van de heer
Petrus CATTOIR

Dank voor uw blijk van medeleven en uw gebed.

www, Indeken.be

Je hield van bloemen, kleine dingen en zoveel meer.
Een lach en een traan lagen nauw bij elkaar.

Je bezorgdheid om iedereen,

en toch liet vadertje je zo alleen.

Je gebeden zijn door de H. Antonius gehoord.
Moedertje ge zijt oud geworden,

veel ouder dan jezelf ooit hebt gedacht.

Het kaarsje op je kast is nu gedoofd.

Het werd in huis zo stil, eenzaam en kil.

Een moeizaam besef voor dat ouderlijk tehuis,
Je werd er graag gezien,

soms koppig maar vooral ook lief.

Nu kan je bij vadertje gaan... eindelijk terug samen.
Wat was dat een gemis.

Ooit zien wij elkazr toch ook terug...niet?
Davy

Rouwcarnirum Dhooghe-De Mey » Kalken
089 367 58 35


http://www.indeken.be/







