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Een kind van Maria kan nlet verloren gaan.

¥
BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

ADELA VAN DRIESSCHE

weduwe van Mijnheer
MAURITS PINNEWAERT

geboren te Zele de 22 September 1883 en aldaar
overleden de 6 Mel 1934,

viorzien van de H.H. Sacramenten der Stervenden.

—

[De roem van deze dierbare overledene is deze: het
getulgenis van haar geweten dat zij in eenvoud van
hart en in oprechtheid voor God, en niet naar we-
reldse heginselen, maar in Gods genade haar dagen
geleefd heeft,

Zi} was een wrouw van diep geloof en deugdzame
levenswandel. In de vervulllng van haar dagelljkse
plichten heeft zij God gediend. Beproeving iz haar
niet bespaard gebleven, maar in het gebed, voeoral
in haar godsvrucht tot Marla, heeft zij de krache
gevonden om steeds moedig te zijn.

la, zegevierend heeft

zij d'aardsen strijd gestreden ;
gedenkt, o vrienden, nu

haar ziel in uw gebeden.

Beminde zoon, bid voor vader-zaliger en voor mij,
volg mijn voorbeeld na en God zal u zegenen,

O Maria, zonder vlek der erfzonde ontvangen, bid
voor ons die onze toevlucht tot U nemen,

Drukk. De Geest, Zele.

De familién FINNEWAERT en VAN DRIESSCHE,

danken U wan harte voor de blijken van
deelneming en gebeden welke zij van
Uwentwege mochten ontvangen bij het over-
lijden wan hun geliefde moeder, schoonmoe-
der, grootmoeder, schoonzuster, tante en
bloedverwante,




