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Voor ssuwlg triomfasrt 2ij,

De lauwerkrans dragend,
Omdat zi] door smetteloos strijden
De kamp heeit gewonnen.

Bid voor de ziel

Clemence VAI:T DRIESSCHE

echigenote van

Aviel VERBEKEN
geboren te Overmere, de 8 November 1857 en acldaar
zacht in de Heer ontslapen, op 25 Februari 1955.
Gesterkt door de HH. Sucmm_lnt-n der stervenden.

Er ztjn nog mensen die schoon leven in stille een-
voud en vrome godsvrucht en algehele toewijding
agan God en hun gezin. = Zo was het leven van de
betreurde overledene. — Dankbaar dankte zij elke
dag God om de grote gunst van zovele jaren gelukkig
huwelijksleven. In wel en in wee was ze steeds de
goede moeder vol zorgen en kommer. — Hare vele
kinderen en kleinkinderen warea haar trots - onbaat-
zuchtig gaf ze steeds aan allen van haar beste.

De rels noar de eeuwigheld was tot in de puntjes
voorbereld. Bij elke hoogdag was ze 20 gelukkig
aan huls nog Onze Lieve Heer te kunnen ontvangen
en met klare geest ontving ze de Heilige Sacramenten
der stervenden bewust dat de Heer haar laatste le-
vensoller vroeg! ~ Elke dag bad ze de rozenkrars
en al hare gebeden, woarcan ze haar hele leven
steeds trouw was gebleven,

Beminde echtgenoot, zovele jaren zijn we samen
gelukkig geweest. Dank om Uw grote genegenheld.
Zoek uw troost in het gebed.

Beminde kinderen en kleinkinderen, dank om uw
zorgen en blijf steeds de steun van vader en vergeet
moeder nlet In uwe gebeden.

_, Hsllige Jozel, patroon der stervenden b. v. h.

Zeer gevoelig aan Uw welgemeende
blijken van deelneming en oprecht
medeleven in de smart ons betoond
bedanken U innig
De familién VERBEKEN,
en VAN DRIESSCHE.




