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_ Bid vunll: de ziel
FLORENCE VAN DRIESSCHE

gd%cran te Zele, de 24 Februari 1845 en overleden te
Overmere, de 20 Mel 1951,

Gesterkt door de HH. Sccramenten der stervenden.
Lid van de Vrouwen-Communiebond en Congregatie.

We zien de mensen sterven aan verscheidenheid
van kwalen, zo verscheiden als we zelf zijn. Hoe zou
dan ‘t leven op aarde, het ware leven kunnen zijn ?
Gelukkiglijk de mens die de ljdelheden van de wereld
veracht. Hoe gelukkigis de ziel die bevrijd uit de
kerker van ‘t lichaam naar de hemel opstijgt, na Ged
steeds trouw gediend te hebben en Hem immer in
volle overgave vurig bemind te hebben. De dood
heeft voorzeker de poort van de hemel voor de over-
ledene in 't zicht gestald, waar ze zal beloond worden
om haar overtulgd christelijk leven, Tot zolang haar
krachten het toelieten, was ze elke morgen in de
H.Mis. In Vespers en Lof was ze steeds aanwezig.
Het was één dier stille goede mensen welke niet altijd
door de wereld worden opgemerkt, maar des te beter
door God zell.

Beminde Familieleden, bidt voor mijn zielerust.

Eerwaarde Zusters, hebt dank voor uw onverpoosde
en beste zorgen mij betoond.

Zoet Hart van Marla, wees mijn zaligheid.
(300 d. afl.)







