Jacob Francies Van Driessche

Geboren op 16-11-1897 te Overmere
Overleden op 03-06-1975 te Gent
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Voor uw getrouwen, Heer, wordt het leven
door de dood niet ontnomen, maar veranderd
in het hemels leven.

In de vrede van Kristus ruste de ziel
van de Heer

lacob, Francies Van Driessche
echtgenocot van Mevrouw Hilda MOERMAN

geboren te Overmere op 16 november 18%7 en
overleden in het A.Z. te Gent op 3 juni 1975.
Gesterkt door het H. Sakrament van de zieken
Lid v/d hond der kristelijke gepensioncerden

Als het beeld van een goed mens, zal de ge-
dachtenis van onze dierbare in ons hart voort-
leven. Hij was immers rechtschapen, eenvou-
dig en hartelijk zodat hij voor iedereen een
vriend werd.

Voor zijn schoon gezin was hij we'eer een
sterke en ijverige werker, een bezorgde en
liefderijke vader, een trouwe echtgenocot.

Hij mocht de Heer danken om een goede
gezondheid en taaie lichaamskrachten die gaaf
bleven tot op een hoge ouderdom. Slechts
korte tijd werd hij door ziekte beproefd, en
tot het einde toe bleef hij alles geduldig ver-
dragen.

Geliefde echtgenote, kinderen en kleinkin-
deren, hoe vlug toch zijn de jaren voorbij
waarin we samen zo gelukkig waren, |k dank
u voor uw innige liefde en uw toegewijde zor-
gen. Blijft mij gedenken in uw gebed en elke
zondagsmis opdat de barmbartige God mij
spoedig opneme in zijn hemels geluk. Ik bid
voor u opdat we elkaar mogen terugzien bij
de Heer. :

Onze lieve Vrouw, ten hemel opgenomen
bid voor ons.

Voor Uw blijken van genegenheid, uw kriste-
lijk medevoelen en vroom gebed, danken U
van harte:

De families YAN DRIESSCHE, MOERMAN,
COPPIETERS, VAN AVERMAET en THIRE.
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