Johny Van Driessche

Geboren op 09-09-1943 te Aalst

Overleden op 15-03-2004 te Aalst

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

zijn lieve aandacht voor de daagse dingen
die deor zijn hoofd en door zijn vingers gingean,
en alles walt hij was voor u en mij,

_‘_ Zijn glimlach en zijn zorgen zijn voorbij,

We kunnen vragen stellen, maar géén vraag,
en ook geen antwoord doet de pijn vargaten
De heer die wij tezamen om zijn heengaan leden,

J%?Wf Q%/ﬁf f@y@ﬂ &/M en dig zal schrijnen na vandaag.
& o '

Wat doen we zonder hem in het gezin,

dat hif met trols an tederheid veraerde?
YWeduwnaar van mevrouw Anita Bauters Wat doen wij zondar hem, die van hem leerden?

Wij gaan aen tijd van lange kouds in,

Dankbaar aandenken aan

Gaboren & Aals! op 9 september 1943 en overladan Maar in i:ljn dapper rechigetrokkan spoor,
in het O.-L-Vrouwziekenhuls te Aalst op 15 maar 2004. naar Gods oneindig land laten wij lopan
ham achilarna, dia hoopta wat wij hopen,
—_— hij is niet meer dan enkela sporen voor,

En tot zolang: verroost elkander dan
mat wat hij was an blijit voor nu en later:

De families Van Driessche, Baulers groothartig echtgenood, beminde vadar, grootvader,
De Bycke en Van Steertegem dankean U vrignd zonder wearga en rechivaardig man.

woor uw medeleven en uw aanwezigheid, Antan Van Wildarode.
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