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leder die in Mi] gelooft,
zal in eeuwligheid niet sterven,

Gedenk in uw gebed
DE HEER

Edmond,
Marcel NACHTERGAELE

echtgenoot van mevrouw Celestine ADAM

geboren te Wichelen op 28 oktober 1904

en godvruchtig overleden in familiekring

te Wichelen op 19 februari 1983,

gesterkt door de H. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Bond van de gepensioneerden
en van andere godvruchtige gencotschappen.

Slepend was de ziekte welke Edmond heeft
gedragen, zonder bitterheid, zonder klagen
over de last en de pijn. Vermoeden deed hij
dat dit de laatste strijd zou zijn. Als echtge-
noot en vader had hij de zorg gedragen voor
vrouw en Kinderen, door zijn werk had hij
voorzien in alles wat zijn gezin nodig had,
om daarna van een welverdiende rust te mo-
gen genieten. Rust die hij graag vulde door

een praatje te slaan met vrienden van vroe-
ger waar oude herinneringen werden opge-
haald.

Het heengaan van een echtgenoot, vader,
grootvader laat een lege plaats in het leven
van hen die hem zo nabij zijn. Droefheid ver-
vuld het hart, maar niet zoals mensen die
zonder hoop zijn. Want Edmond verenigt met
de Heer in het lijden is nu deelgenoot aan
Zijn wverrijzenis. Ons geloof in de Verrezen
Christus is de grondsteen van onze onver-
woestbare hoop.

Dankbaarheid vervult ons hart voor wat Ed-
mond in ons leven heeft betekend. Troostend
is ook dat hij naar het Vaderhuis is gegaan
omringd door onze goede zorgen en vanuit
het huis waaraan hij zozeer was gehecht.

Blijvend is hij ons aanwezig in onze gebeden.

De families NACHTERGAELE, ADAM,
LIEVENS en GOEMAN

danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming hen betoond in hun rouw.
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