Antoon Alois Desmedt

Geboren op 29-07-1929 te Stuivekenskerke
Overleden op 29-12-1980 te Brugge

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be



http://www.indeken.be/

Tot vroom aandenken aan

Heer ANTOON DESMEDT
echtgenoot van MADELEINE AVERBEKE

geboren te Stuivekenskerke op 29 juli
1929 en in de Heer ontslapen in het AZ.
Sint-Jan te Brugge op 29 december 1980,
voorzien van de Sacramenten der Sterven-
den.

Midden =zijn levenstaak heeft de Heer
hem uitgenodigd -Laten wij oversteken
naar de andere oever.» Zijn sterke
lichaamskrachten hebben begeven, zijn be-
stendige ontmoeting bij de Heer was be-
gonnen.

Antoon was een werkzame huisvader. Zijn
talenten heeft hij op zijn eigen wijze, met
verbetenheid ten dienste gesteld voor zijn
gezin. Nooit was iets ham te veel om zijn
bedrijf vit te bouwen, om steeds ruimere
levenskansen te schenken aan de zijnen.
Hi] was een oprecht en joviaal mens.
Steeds wist men wat men aan hem had,
steeds was hij bereid tot dienstbaarheid.
Hij was een ware vriend, ongekunsteld,
voor ieder die met hem te doen had, voor
die velen die zo graag bij hem aan huls
kwamen. leder wil het getuigen «een goed
mens is aan ons voorbijgegaans.
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Gesproten ult een dlep gelovige familie
stond zijn leven eerlijk en open voor God,
en heeft hij zljn gezin nszar die geest cp-
gevoed, In wel en wee heeft hij op God
vertrouwd, Moge hij nu, naar het woord
van de Heer Jezus, in Gods Rijk het loon
der rechtvaardigen ontvangen.

Dierbare echtgenote, onverwacht is ons
samenzijn verbroken. Wij zijn elkaar altijd
trouwr gebleven, trouw aan elkaars zijde
gestaan om ons bedrijf, maar vooral ons
gezin op te bouwen. Heb dank om uw
steun en uw liefde.

Mijn dierbare kinderen. Uw toekomst was
mijn zorg en kommer. In uw eensgezind-
heid met moeder zult gij mijn taak verder
zetten. Wees gelukkig met elkaar. God
zegene en beware u,

Dank aan allen van wie [k wvriendschap
mocht ervaren. Vaarwel, tot de Heer ons
weer samenbrengt.

De familles Desmedt, Geldof, Averbeke,
Persyn en Mostrey,

danken u voor de blijken van
deelneming en gebed.
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