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BID VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER

FERNAND DE VRIESE

echtgencot van Mevrouw
ADELE BOONE

geboren te Uitbergen op 2 juni 1900
en godvruchtig overleden te Owvermere
op 31 oktober 1372,
gesterkt door de H.H., Sakramenten
der stervenden.

Qudstrijder 1940-1945,

Op de vooravond van Allerheiligen heeft de
Heer vader tot Zich gercepen. Doorheen de
pijn wvan dit plotse afscheid wvoelen we ons
gesterkt door de zekerheid dat hij in Gods
liefde is opgenomen wvoor altijd. Want zijn
geloof in de Heer is hij zijn leven trouw ge-
bleven, zo in goede als in kwade dagen. Het
was zijn diep verlangen met de Heer ver-
bonden te blijven in gebed en in de sakra-
menten. En dit maakte hem sterk om ziekte
en pijn gelaten te dragen.

Goedheid en vertrouwen gingen van hem uit,

eenvoud en hartelijkheid maakten hem be-
mind bij zijn medemensen. En we geloven

dat de Heer, die de Meester is van leven en
dood, hem daarom deelachtig maakt aan
Zijn Koninkrijk, dat niet van deze wereld is.
Wij geloven in het licht van de hoogdag die
we gevierd hebben, dat vader het geluk van
de heiligen deelt.

Dierbare echigenote, zoon, zuster en familie,
moge het geloof in Gods goedheid uw sterkte
Zijn in de dagen van beproeving en moge
n{r;s gebed voor elkander een troost en steun
zijn.

Heer, neem uw trouwe dienaar op in de ge-

meenschao van alle heiligen.

De tamllies DE VRIESE, DE VLEESCHOUWER,
BEOONE en BOMMAERENS,

betulgen U hun oprechte dank woor
uw deelneming.

druk. e. de velrman - tel. (09) 79.58.44



