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Heer, in Uw handen beveel ik min geest.

=.=Lif-r(!ernl aandenken aan
Mijinheer

Leo, Basiel DE VRIESE

Voor het tijdelijke leven geboren te Overmere, de 13
januari 1886 en na gesterkt te zijn doorde H H. Sakra-
menten der ernstige zieken en de Pauselifke Zegen, er
naar het eeuwige geroepen, op 7 december 1962.

" Ten paradifze geleiden u de engelen, dat de marte-
laren a opnemen bij uw aankomst en u brengen in de
heilige stad Jerusalem. Het koor der engelen ontvange

u. en mocht gy met Lazarus de eeuwige rust genieten,,.
( Dodenofficie)

Wees bereid, wan! ge weet niet wanneer de Heer
komen zal. — Vandaag werkt gif nog, maar reken
niet op de dag van morgen — Doch wie God vreest
en dien!. zal in zijn onverwachts stervensuur gezegend
worden.

De dierbare overledene was een brave man, bekom-
merd met God en zijn plicht. Hij was werkzaam en
behulpzaam. Door allen werd hij geacht en bemind.

Regelmatig ontving hij met elke hoogdag Onze Lieve
Heer, en hy is ook gestorven na het stichtend onivan
gen van de sakramenten der stervenden.

Beminde broers en zuster, dank om uw grofe gene-
genheid. en gij vooral, Margriet, die zo goed waart voor
mij. Dank om uw kommer en zorgen.

Beminde familieleden, ver geet mij niet in uw gebeden
en vooral niet in uw zondagmis.

Vrienden en kennissen, vaarwel, tot in het ander leven.
Tar»us Mariao Tozef hidf voor hem






