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Niet voor deze aarde maar voar het eeuwlg

leven is de mens gemaakt.
e

Bid God voor dF.I.z ziel van Mevrouw
ALINE, CECILE VALCK

weduwe van Mijnheer
BASIEL VAN HENDE
Veoor het tijdelijke leven geboren te Overmere
op 20 december 1894 en te Dendermonde naar
het eeuwige geroepen op 11 november 1964,
na gesterkt te zijn door de HH. Sakramenten
der ernstige zieken en de Pauselijke Zegen.

Nu wij de natuur in doodstrijd zien, de
vrucht zien vallen en het blad neerdwarrelen,
staan we hier opnieuw bewogen tegenover net
geheim van de dood. Wie dacht, dat haar leven
zo ras en stil zou eindigen? De dood spaart
noch jong, noch oud; maar die dag heeft God
voor ons verbargen gehouden, opdat wij Hem
altijd als nabij zou beschouwen.

« lk ben de Verrijzenis en het leven; wie in
Mij gelooft zal heteeuwig leven hebben»... Dit
zijn de troostende woorden van de verre:ien
Kristus tot ons allen. De dierbare overiedene
heeft zondagveormiddag gelaten en volledig
bewust van mogelijke overgang naar het ande-
re leven de Heilige Sakramenten ontvangen.
Door de biecht, H. Oliesel en door de Heilige

Teerspijs kreeg zi] kracht en genade om te
starven in de Heer. Verduldig had Aline steeds
haar lijden en miseries aanvaard en gedragen.

Dierbare broers, zuster en familieleden,
dank om uw genegenheid en zorgen. Vaart
wel en tot in het andere leven. Blijft aan mij
denken en vergeet mij niet in uw gebeden.

Mijn beste petekind, U, dle zoveel voor mij
betekende,dat het u goed gaat, houd mijin ere.

Mijn Jezus, barmhartigheid " (300 d. afl.)

Uw gebeden zijn een ware lafenis voor de
ziel van onze duurbare overledene.

Wij danken U daarvoor van harte.

De familién
Valck en
Van Hende.



