Margriet Van Accolyen

Geboren op 02-06-1900 te Overmere
Overleden op 23-06-1977 te Zele
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Ware grootheid bestaat niet in ophefmakende
dingen, maar in hat trouw volbrengen van de
dagelijkse plicht.

DANKBAAR EN VROOM AANDEMNKEN AAN
MEVROUW

MARGRIET VAN ACCOLYEN

Weduwe in eerste huwelijk van de heer
Maurits GISTELYNCK

Echtgenote van de heer Cyriel MEGANCK

Geboren te Overmere op 2 juni 1900 en god-

vruchtig in de Heer ontslapen te Zele op

23 juni 1977. Gesterkt door de H. Sakramen-
ten der Zieken en de Fauselijke Zegen.

Lid van de
Kristelijke Bond der Gepensioneerden (KBG)

Met groot geloof en vertrouwen heeft moeder
de laatste bedevaart van de K.B.G. naar
O.L. Vrouw van Oostakker nog meegemaakt.
Daar was ze gelukkig om.

Bij de K.B.G. voelde ze zich trouwens erg
thuis en ze werd er door velen graag ge-
zien, door haar blij karakter, haar hartelijk-
heid in de omgang, haar gemoedelijkheid en
aandacht voor de anderen.

Toch liep haar levensweg niet over rozen.
Ze heeft heel wat moeilijkheden gekend.
Toen ze vroegtijdig haar man verloor, stond
ze als jonge weduwe voor de zware opgave
gen talrijk gezin groot te brengen. En dit
dan nog in de moeilijke oorlogsjaren !

Toen ze voor. de tweede maal huwde, kwam

er stilaan een wijziging in die toestand. Het
was haar grote vreugde te zien hoe goed de
varstandhouding was onder de kinderen. Dank
zij haar werkzaamheid en levensmoed en de
trouwe liefde wvan haar man heeft ze sinds-
dien wvele gelukkige jaran gekend.

De laatste weken echter heeft ze wveel ge-
leden, hoewel men bij haar moeilijk kon zien
hoe erg de pijn soms was. Zoals steeds
droeg ze moedig en gelaten haar ot

Ongetwijfeld moet ze voor God niet verschij-
nen met lege handen. Wij gelovea vast — en
het was ook haar geloof — dat de Heer haar
nu uwitnodigt in zijn rijk van vrede en geluk.

Dierbare echtgenoot, kinderen en kleinkinde-
ren, dank woor alles. Speciaal U, Georgette,
wil ik danken omdat ge mij zo trouw bezocht
hebt en geholpen. Bewaart nu verder de
eensgezindheid en vrede onder elkaar.

Beste broesr, familie en vrienden, ik rekan
ap uw gebed.

Maria, op U heeft moeder haar vertrouwen
gesleld. Spreek nu voor haar ten beste.

De families VAN AGCCOLYEN, MEGANCK,
GISTELYNCK, DE BAERE, DE SCHRIJVER en
THIRE

danken U voor de blijken van kristelijke
deeineming betoond in rouw en gebed.
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