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'— Een goedse vader, ons gegeven, zal
A blijvend in herinnering leven in

vy - de Heer
| Amedé Leonard VAN ACKER

Weduwnaar van Mevrouw
Anna Blondina CANT

geboren te Steendorp

op 19 februari 1887

Ging naar de eesuwige Vreugde
te Hemiksem op 12 februari 1983

Geasterkt daor het H. Sacrament van de zieken,

Het afscheid doet ons zeer veel pljn,
maar laat ons God toch dankbaar zijn,
om papa's lang, verdienatvol leven,

hij heeft zichzelf, totaal gegeven.

Een dapper man, van stoere plicht,
verstandig, wijs, toekomstgericht,
rechtvaardig, goed, in heel zijn streven,
hlj hield van God en wvan het leven |
Wat hi] lead, toen moeke heenging,
verborg hij, in herinnering,

. bidden »', was zijn grootste macht

en zijn ,, geloof ', zijn sterkste kracht!
Met uw voorbeeld, als sen zegen,
gaen wlj verder onze wegen

en later In het ,, Eeuwige Licht ',

zien wi] weer uw aangezicht.

BlIjf met moeke op ons waken

steeds |, levend "' zult Gij ons gensken,

want ,, goede ouders "' sterven nist,

zolang men nog hun kinderen ziet]
Amdéanne.

Lieve kinderen, Maria, Denise, Lydie
en André, dank voor uw grote
apaffering tot mijn laatste levensuur.
Uw wele, zelfs dagelijkse bezoeken
hebben mij rijk gemaakt aan
vadergeluk. God lone het U |

Lieve kleinkinderen, 1k heb U steeds
dichtbij gevolgd. Dank voor uw

vriendschap, Vergeet niet wat bompa
U heeft wobrgeleefd en bid woor mij.

Beste Zusters, E. H. Aalmoezenier, personeel
en wvrlenden wvan . L. V. Rustoord

te Hemiksem. Dank wvoor de goede
zorgen. |k beveel U bij de Heer,

Beste familieleden, douanebeambten,
oud - collega’s en vrienden

vergaet mij niet in uw gebed.

Tot weerzien in Gods' Heerlijkheid !

. Vaert wel ende |evet schone ' |



